From: "A.D. Dirkzwager" <djatirot@me.com>
Subject: Om wijs te zijn is kennis vergaren geen voorwaarde

Date: 3 August 2020 at 18:04:46 CEST
To: Andrea van Deelen <drevandeelen@gmail.com>

Lieve Dreé, o
Allereerst een antwoord op je vraag 'Hoe gaat het met je ?

Tot nu toe zijn we niet geinfecteerd door het dodelijke Covid 19 virus.‘ In
soverre is het een rechtvaardig virus omdat het virus in eerste instantie het

gemunt heeft op de kwetsbare oudere- oudste generatie. | .
De beide zonen zijn volwassen en hebben zelf kinderen en functioneren In

de samenleving en houden stand zonder hulp van ons. Is het erg als wij,
zoals Engelsen het kernachtig verwoorden, ‘If we kick the bucket ?’

Het covid-19 virus is een humanitaire -en een economische wereldramp.
Daar een dergelijke ramp er aan zat te komen omdat het voorspeld was

door de medische wetenschap, wordt algemeen erkend.
Henk Bakker, die ik kende uit mijn tijd in Utrecht, kinderarts/wetenschapper

in het AMC (Amsterdam Medisch Centrum) bracht mij wel drie tot vier keer
in de week een kort bezoek op mijn kamer tijdens de 4 maanden dat 1k daar
resideerde in 1997. Op weg naar zijn eigen kamer wandelde hij bij mi)
binnen om mij te begroeten. Hij voorspelde (23 jaar geleden) toen al de
panepidemie van een virus a la de Spaanse griep (ik meen 18 miljoen doden).
[k had voorkennis van de komst van een Corona-virus en ik heb er niets mee
cedaan. Je vraagt je natuurlijk af wat ik had moeten doen? Goede vraag. Wel
ik had vier beademingsapparaten kunnen kopen. Twee voor jou en twee voor
Vera en mijzelf. Ik ga er vanuit dat je de zin van de onzin zal Kunnen
onderscheiden. Behalve de wereldrecessie zal heel misschien het virus ook
de oorzaak zijn dat president Trump niet voor een tweede termijn als
president van de USA zal worden gekozen b1y de verkiezingen in de US op 3
november a.s.

[kzelf ervaar de opdracht van de regering om zoveel mogelijk thuis te blijven
om niet geinfecteerd te raken als een rustgevende verademing omdat ik mij
op de vierkante meter kan bezighouden. Ik meen dat 1k een brede
belangstelling heb, waarvoor 1k het huis niet behoef te verlaten om die te
bevredigen. Ik heb nog twee boekenkasten vol met ongelezen boeken en met
boeken die 1k graag nog zou willen herlezen. 1k schrijf graag brieven; nee,
dat 1s niet een dagboek, maar mijn subjectieve wereldbeschouwingen komen
daarin wel aan bod. Kopieén van verzonden brieven verzamel ik in ordners.
[k ben daarmee begonnen op mij 39ste jaar. In dat jaar werd ik
gediagnosticeerd darmkanker te hebben. Een eerste verklaring van de
huisarts zou 1k nog maar driemaanden te leven hebben. Na de operatie in het



[kazie-ziekenhuis had ik 50% de kans de vijf-jaren-grens nam mijn operatie
te overleven. Daar Floris en Reinoud toentertyjd respectievelijk 8 en 6 jaar
waren, bedacht ik om kopieén van al mijn brieven te bewaren opdat zij, als 1k
dood zou zijn, zij dan kennis kunnen nemen hoe ik over verschillende
aspecten van het leven dacht. Na het langer leven dan voorspeld was, 1s het
bewaren van mijn gedachten in briefvorm 1jdelheid geworden. Ik vergeet te
vertellen dat reacties op brieven ook bewaard worden. De Franse schrijver
Marcel Proust (1871-1922) heeft een gewaardeerd boek geschreven; “A la

recherche du temps perdu’ (Op zoek naar de verloren tiyd). Om op te
schrijven wat je ervaart op dit moment, of over een mening van een ander
waar het mee eens bent of oneens, of iets zo mooi verwoord in een krant te
lezen of in een boek, dat je denkt ik wou dat dat geschreven had; 1k schrijf
het op om niet te willen vergeten. Als je dat niet doet ben je dat na een maand
al kwijt. Al die ordners bewaren geschriften van jaren. Een jaar komt terug
in mijn herinnering als ik een ordner uitkies met bepaalde jaar op de rug van
de ordner. (‘Je bent wat je je herinnert’ ADD) Ik heb geen verloren tijd !!!
Ter 1llustratie: In een brief d.d. aug 2009 schrijf ik aan mgr Bér: Ik las of
misschien hoorde ik het iemand zeggen: ‘Het enige in het leven dat ik zou
willen weten is de plek waar ik zal sterven?’ Daarop volgend zei hij: *Naar
die plek ga ik nooit naar toe !’ Dat zette mij aan het denken: Wat een ellende
roept deze persoon over zichzelf af, Al zijn familie (kinderen, kindskinderen
etc) vrienden en kennissen en hij heeft onsterfelijkheid voor zichzelf weten te
regelen.Deze anekdote schrijf ik met de gedachte dat met het ouder worden.
de uren die je nog in je leven toegemeten worden schaarser worden. lets wat
schaarser wordt, wordt ook kostbaarder. Tijd voor ons stervelingen is
gelimiteerd 1.t.t. een onsterfelijke entiteit. einde citaat Terzijde: In
"Gullivers’ Reizen’: Gulliver ontmoet op zijn 3de reis leden van de
Struldbrugs familie, die onsterfelijk zijn, dat een zware last is, omdat de
verbazing verdwenen is uit hun leven. *

Ik terrassenier (een nieuw Nederlands woord voor degenen, die geen tuin
hebben maar wel een dakterras. Je kan toch op je 15 meter hoge dakterras
niet tuinieren, maar wel terrassenieren) graag. Gisteren om 11.15 uur am een
bezoek gebracht aan Artis met Vera en met Reinoud en zijn 3 jarige dochter
[lvy. Er wordt maar een beperkt aantal bezoekers toegelaten. Ook Artis lijdt
exploitatieverliezen door te weinig inkomstenvan betalende bezoekers.
Reinoud heeft nog een baan en Floris is al drie jaar bezig om een ‘on line
trading’ organisatie op te zetten. Dat is een computer programma dat bepaalt
wanneer het op de beurs een positie neemt in een aandeel en wanneer het
aandeel weer verkocht moet worden. 75% van de wereldhandel in aandelen
geschiedt al door ‘on line trading’.



Wij blijjven in dit appartement wonen totdat door een malheur geen trappen
meer kunnen lopen.We hebben geen lift. Vier verdiepingen trappenlopen is

onze dagelijkse exercitie.
Met ’s-ochtends drie pillen voor geschreven door de H.H.medic1 en ’s-

avonds twee pillen, draag ik nog bij aan de overbevolking op de wereld.

Je bent wat je je herinnert. Omdat ik mij jou nog herinner en herinner dat je
plechtig beloofde bij de opheffing van de lloyds Bank kantoor Rotterdam: “
Adriaan. als jij een nieuwe baan hebt, zeg ik mijn-baan op en kom ik bij jou
werken. Blijf gezond en wees gelukkig, IS MIJN WENS, Adriaan

P.S. van deze mail zal een kopie gemaakt worden en die wordt gearchiveerd
in 2020 ordner




