Ank 60 jaar

Hans

When 1 get older losing my hair

Many years from now

Will you still be sending me a Valentine,
Birthday greetings, bottle of wine?

[ could be handy, mending a fuse

When your lights have gone
You can knit a sweater by the fireside

Sunday mornings go for a rnde
Doing the garden, digging the weeds
Who could ask for more?

Beatle song

Will you still need me, will you still feed me

When I'm sev’nty-four?

Allen

Alle Menschen werden Briider

Zestig worden is niet errug,

‘t leven lacht nog steeds je toe.
Zonder leesbril wil’t wel lukken,
maar je bent wat eerder moe.
Klein rond buikje, g’verfde haren
rimpels zakken langzaam uit.
Zestig worden 1s niet errug,
Levens-boek is écht niet uit.

Zestig worden 1s niet errug,
met een fitte vent in bed
Zonder zwemmen gaat niet lukken

en dat bederft de pret.
Zwem dan, zwem dan, is toch het credo

Allen weten dat het moet.
Toe maar, toe maar voor het vrouwtje,

savonds smaakt de borrel goed.

Menton, 16 Augustus 2009
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