Lieve Reinoud, 7 Juni 2002
Allereerst gefeliciteerd met je jaardag. Je komst op aarde was door ons zeer
gewenst. Toen hadden we er nog geen weet wie je zou worden en welke
persoonlijkheid je zou ontwikkelen. We kunnen je nu toevertrouwen dat we best
trots zijn op het feit dat je onze zoon bent. Vanwaar deze ontboezeming? Ach,

de gelegenheid van een jaardag is een goed moment voor een terugblik. Ik
bedenk me nu dat ik op iedere jaardag van jou had moeten vastleggen wat, naar
mijn mening, de belangrijkste gebeurtenis van dat jaar in jouw leven was
geweest. Nu ik deze omissie van mijzelf bewust ben, kan ik die toch vanaf dit
jaar herstellen. Een levensjaar is weer voorbij. En me dunkt dat het
allerbelangrijkste feit van het afgelopen jaar is geweest dat je toegetreden bent
tot de werkgemeenschap der volwassenen, daarin een positie bekleed om een
inkomen te verwerven om in je onderhoud te voorzien. Een ietwat gewrochte
manier om te zeggen dat je op eigen benen bent gaan staan dit jaar. Ik hoop, en
met mij Vera, dat ik op je dertigste jaardag kan schrijven dat het belangrijkste
feit van het afgelopen jaar zal zijn dat je afgestudeerd bent en je de academische
titel van doctorandus voor je naam kan zetten. Daarto€ zal je een taaie
volharding aan de dag moeten leggen en over €en verbetenheid moeten
beschikken om het gestelde doel te bereiken ten koste van de pretjes die een
‘instant gratification’ opleveren. De overweging om na het InterCollege nog
Bestuurskunde te gaan studeren en een academische titel te verwerven, zou aan

jou grotere kansen bieden als je onverhoopt op latere leeftijd door je werkgever
op straat gezet zou worden, zo liet je mij indertijd weten. Ik verbaasde mij over
sulk een inzicht van een jong mens. Maar “it made sense’, deze bezorgdheid. Ik
hoop dat je je deze uitspraken nog kan herinneren. Je hoeft van mij nou niet op 9
juni achter de boeken te gaan zitten en te gaan studeren. Voor alles is een t1jd,
staat in Prediker. Geef een plezierige invulling aan de dag waarop je jarig bent.
Helaas kunnen wij geen bijdrage aan deze invulling geven We zijn ‘otherwise

@ engaged’. Op je jaardag gaan we naar de opera. Vera heeft nog geprobeerd om
een kaartje extra voor jou te kopen, maar de voorstelling was uitverkocht Tant
pis! Ter herinnering vermeld 1k nog maar eens dat een jaarabonnement op

NRC/Handelsblad ons cadeau 1s.
Reinoud. nog 365 dagen begint je leeftijd met een 2. Met het klimmen der jaren,

klimt het getal waarmee je leeftijd begint naar 3. Op weg naar de middelbare

fase. Dus beidt uw tijd!!
Dikke zoen van Vera en ‘a big five’ van mij. Je vader Aadje
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