Amsterdam, 18 december 2006

In deze tijd van het jaar is het in Holland om 17.00 uur donker tot ongeveer
08.30 uur de volgende dag. De mensen zijn ook meer gericht op activiteiten
binnenshuis in plaats van naar buiten te gaan, de vrije natuur in. Neem nou de
maand December als illustratie: Sinterklaas; de twee Kerstdagen en de oud- en
nicuwjaar festiviteit; drie familieactiviteiten in één maand. Het verschil tussen
Sinterklaas en de Angelsaksische Kerstman is dat op 5 december geef je cadeaus
met een surprise of een gedicht. Dat vraagt om een inspanning. Luie mensen
wachten op Kerstmis en dan leg je het cadeau onder de kerstboom zonder
oedicht. Ik zal in de bijlage twee gedichten van de vier die ik gemaakt heb,
bijsluiten. Ter voorbereiding van Kerst wordt door mij al het zilver in huis
oepoetst en dat legt beslag op je tijd. Alles moet glimmen. We hebben Floris,
Flse Marie & de twee kleindochters en Reinoud op een Kerstlunch uitgenodigd.
De tafel wordt dan mooi gedekt en een feestelijk maal wordt door Vera Klaar
emaakt.

De overgang van het Oude jaar naar het Nieuw jaar beleven we in SHHK in het
oezelschap van mijn ouders. Tegen twaalven krijgen de oesterliethebbers oesters
en degenen die daar niet épris van zijn krijgen kreeft op hun bordje.

Vanavond naar het Weihnachts Oratorium van J.S. Bach en donderdag a.s. naar
de Mozart opera ‘Cosi fan tutte’ (Zo doen alle vrouwen). Zo nu en dan passen
we een dag op onze kleindochter Tessa. Op die dagen staan we geheel in dienst
van het welbevinden van de kleine meid en staat de wereld in onze beleving stil.
Daarenboven komen nog de ‘social events’. In de maand december word je
oeleefd... I am behind in living. Over ‘social events™ gesproken: Op 6
december jl. werd het borstbeeld van mijn overgrootvader D.J. van der Have
(1857-1923) plechtig her-onthuld bij de ingang van Het Fruitteelt Museum in
Kapelle door mevrouw van der Have, tante Bep, en mijn moeder. Deze Daniél
Johannes was de oprichter van het bedrijf Koninklijke Zaadhandel D.J. van der
Have (opgericht in 1879) en bij het 100-jarig bestaan van het bedrijiis er ter
nagedachtenis van de oprichter een borstbeeld in brons gekonterteit door de
beeldhouwer Pieter de Monchy. Inmiddels is het bedrijf door de huidige
aandeelhouders, in delen opgesplitst, verkocht en verdwijnt uit Kapelle. Mijn
vader heeft zich er sterk voor gemaakt om het borstbeeld voor de familie terug te
verkrijgen. Vervolgens moest het nog een waardige plaats krijgen in de
cemeente Kapelle. Dat heeft ook heel wat voeten in de aarde gehad.

Op weg naar Zeeland zat ik op 6 december, een dag na Sinterklaas, in de
internationale trein van 09.23 uur vanuit Amsterdam naar Brussel. Dat betekent
in Roosendaal overstappen voor de aansluiting met de trein naar Zeeland. Ik
cocht op het station een Herald Tribune en gezeten in de trein, verborg ik me
ezend achter de krant. Tegenover me zat een jongeman met naast hem op de
hank een grote tas, ik schat zijn leefiijd op begin 40, die mij een vraag stelde in
\et Engels over een krantenkop uit deze krant. Ik antwoordde hem dat hij tegen
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mij gewoon in het Nederlands kon praten. Nederlanders lezen ook wel
buitenlandse dagbladen. Enfin, we raakten in gesprek over tal van onderwerpen
tot vlakbij Roosendaal, toen hij mij vroeg: Weet u waar 1k naar toe oa? Ik zei dat
ik geen idee had van zijn reisbestemming. Gewoonlijk vraag je dat niet bij een
toevallige ontmoeting in de trein. Hij antwoordde dat hij naar het vliegveld
Zaventem te Brussel ging. Op 6 December, de dag na zijn verjaardag, vertrekt
Sinterklaas weer naar Spanje. Nu had het reisbureau Thomas Cook een
bijzondere Marketing Actie in de media bekend gemaakt: De eerste 500 mensen
die op 6 december om 16.00 uur in een Sinterklaas of een Zwarte Piet uitdossing
zich bij het reisbureau Thomas Cook op het vliegveld Zaventem aandienen,
krijgen een gratis retourvlucht Brussel /Turkije. Om zijn verhaal te onderstrepen,
ritste hij de tas naast hem open en haalde een mijter tevoorschijn. In de weinige
tijd die mij tot Roosendaal nog restte, vroeg ik hem of hij meteen bij aankomst
het Sinterklaastenue zou aantrekken, want hij zou daar toch veel te vroeg
aankomen? Hij antwoordde dat hij eerst de situatie zou aankijken. Zou er
nog geen Sinterklaas of Zwarte Piet te bekennen zijn, dan ging hij een boek
lezen terwijl hij de situatie in de gaten hield. Zou er bij aankomst reeds, zeg, een
170 Sinterklazen rondlopen dan zou hij onmiddellijk zijn
Sinterklaasvermomming aannemen om zijn kansen voor een gratis vliegticket
veilig te stellen. En vroeg ik: ‘Als u bij aankomst reeds 1000 Sinterklazen op het
vliegveld aantreft, trekt u dan nog uw Sinterklaaspak aan?’ ‘Nee,” antwoordde
hij, ‘dan neem ik direct de trein naar Amsterdam terug. Dan heb ik een heerlijke
dag in de trein doorgebracht en een bijzonder gesprek met een medereiziger
gehad. Daarop kondigde de intercom in de trein aan dat de volgende halte
Roosendaal zou zijn en we namen van elkaar afscheid. W1ij, beiden, waren op
weg naar een bijzondere happening.

Over 13 dagen is het jaar 2006 historie. Ik ontdekte dat ik de 2006 foto’s nog
niet ingeplakt heb in het album en heb mij schielijk daartoe gezet. Ik plak de
foto’s in een juist tijdsverloop in. Zo beleef ik, Aadje Dirkzwager, het jaar
opnieuw.
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