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—_—

Lieve Ank & Hans,

Als er €én onbegrepen term is, dan is dat de term ‘burgerlijk’.
We moeten trots zijn op ons burgerlijk zijn. Burgerlijk’ is een
geuzennaam voor hetzelfde zijn, vaak 'a la cause de besoin.'

Met de auto of met het openbaar vervoer naar je vakantie huis gaan, is

burgerlijk. Met het regeringsvliegtuig naar je vakantiehuis gaan, is
absoluut niet burgerlijk.

Door slechts USD 750,-jaarlijks belasting te betalen, kan je president
van de USA D.J. Trump niet van ‘burgerlijk’ zijn betichten.

‘But why on earth must you absolutely understand something ?
How horrible bourgeois you are !’

Strange land ! (in de context van het verhaal bekritiseert een Engelsman
Frankrijk)

The workers hurl abuse at the bourgeois. The intellectuals make fun
of them. The aristocracy despise them.

But those who are readiest to run down the bourgeois and to feel

affronted by the mere use of the term applied to themselves, are the
bourgeois.

And the best of it is that from plumbers to peers, including explorers,
journalists and actors, the whole country, engulfed as it is in the

universal wave of social security, grows more and more bourgeois
every day.

France? A nation of bourgeois who try to prove that they are not
bourgeois by attacking those who are.



