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Een brief ontvangen houdt vaak een verrassing’s element in. “I don’t like unpleasant

surprises”, wist één van mijn vele managers die ik versleten heb, te debiteren. A contrario
ceredeneerd , hield hij wel van “pleasant surprises”. Een mooi dag in de lente beleef 1k ook al
als plezant. De tuin ligt er nu beter onderhouden bij dan andere jaren. De akeleien bloeien voor
mij nu ook overdag; in de rozen zie ik de knoppen iedere dag zwellen; in mijn bos met pioen
rozen tel ik 16 knoppen; de viburnum picata marisi staat in bruidstooi. Wat je ook doet in het
leven is niet van belang, als je het leven maar intens genoeg beleeft, is mijn credo. Behalve de
bereiding van een verassing, is deze brief ook de omslagwikkel voor de foto™: vader bij zijn
brievenbus en moeder voor haar nieuwe keuken gordijnen. Het aller gekst is het fotootje van
oma Gonne en daar achter oom Daan. Dit moment is indertijd vastgelegd in hotel Pardenn.
Een strip tekenaar had het niet beter kunnen verzinnen.

Nu iets anders. Ik kwam onlangs de naam “Christabel” tegen. Het is de titel van een onvoltooid
gedicht van de Engelse dichter Coleridge, die leefde omstreeks het jaar 1800. Het gedicht is
gemaakt, zo lees ik , in de traditie van de gothic romance, over een ontvoering, beheksing en

mysterieuze toverspreuken in combinatie met zwaar aangezette seksuele boven tonen. -einde

citaat- Toch goed om dat te weten.
De familie kroniek: Reinoud 1s “safe and sound™ of beter 1s het te schrijven “en bon sant¢™ op

de plaats van bestemming aan gekomen. Hij belde op en vertelde ons dat het tot zijn opdracht

gaat behoren om iedere maand met de gasten van de camping een musical in te studeren; wel



iedere keer dezelfde musical. Dat vindt hij wel een magnifique opdracht en een uitdaging,
Floris hobbelt met pijnlijke gewrichten, knieén en enkels bij ons in Rhoon rond. Hij ervaart nu
voor het eerst dat de “Wil” van de mens onmachtig is als het lichaam niet meewerkt. Hij moet
colleges volgen en uren studeren en een scriptie schrijven. Deze activiteiten zouden
probleemloos zijn “in corpore sano”. Zijn bloed wordt onderzocht en in afwachting van de
uitkomst van het bloedonderzoek is er geen zinnig woord over te zeggen. Vera heeft op het
ogenblik een grote toestroom van patiénten en dat te samen met de zorgen om haar moeder en
met de tijd die er nodig is om de verbouwing van “K 207" te begeleiden plus een incidentele
golf middag, dat alles maakt dat haar dagen goed gevuld zijn naast alle huishoud klussen. Ik
laat de laatste tijd meer de honden uit om haar te verlichten. De Generale Bank heb ik laten
weten dat ik met het arrangement akkoord ga, echter ik heb opheldering gevraagd over hun
calculatie. Het uit te keren bedrag stemt niet overeen met onze(mijn team) berekeningen.
Verder besteed ik .zoals ik al eerder vermelde, een paar uur van de dag om mijn vingervlugheid
op het toetsenbord op te voeren en ziehier het resultaat. “Ca suffit” voor vandaag. We zien
elkaar op 8 juni in Zeeland. (juni is Reinoud jarig . Misschien willen jullie hem wel een
verjaardag’s brief schrijven in Frankrijk? Zijn adres luidt als volgt:
CAMPING PALMYRE LOISIRS
28 Avenue des Mathes
17570 LES MATHES
FRANCE
Wensen jullie een goede gezondheid toe zonder verkoudheid en tot gauw of te wel “a la
prochaine fois™

Veel liefs en groeten




