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To:

From: "A.D. Dirkzwager" <djatirot@me.com>
Subject: Thanks for the memories.

Date: 25 July 2022 at 18:30:50 CEST

To: Herman Veen <herman.veen@gmail.com>

Lieve Els en Herman, ;

lk hoop dat jullie mij vergeven dat deze bedank-mail niet met pen, ink op
papier met eigenhand is geschreven. Jullie superbe ontvangst voor dfa {
‘eenvoudige' lunch op de prachtige zomerse 23 juli zaterdag op de Rijsdijk
verdiende wel een zo’n eigenhandig geschreven brief. Ik ben ietwat
gepreoccupeerd door mijn verloren tijd opgeslagen in 54 ordners. Dan komt
het schrijven van bedankbrieven wat in gedrang. Echter Vera en ik hebben
genoten van de ontvangst in de tuin en van de door Els ter tafel gebrachte
‘eenvoudige’ gerechten.

Vera en ik zullen reciproceren om jullie uit te nodigen in beste (edoch
eenvoudige) Indische restaurant van Amsterdam, wanneer het jullie schikt.
Thanks for the memories. Liefs en groeten van V & A

De foto laat zien de, in voornamelijk in briefvorm, vastgelegde
vergane tijd van mij; een tijdgeest opgeslagen in + 54 ordners. Ik
bood mijn ordners het Amsterdamse Archief aan. Echter zonder enig
nader onderzoek was het oordeel ‘te weinig Amsterdam’. Mijn

temps perdu’ werden gediskwalificeerd door de ambtenaar om
bewaard te worden in het gemeentelijke archief voor het nageslacht.

Ik heb vervolgens aan onze zoon Floris, mijn plaatvervanger op
Aarde, gevraagd wat hij met de ordners gaat doen na mijn
overlijlden? Na een week of twee liet Floris mij weten, dat de
documenten in de ordners ontoegankelijk zijn voor de volgende
generatie. Hij stelde voor, dat ik door de ordners heen zou bladeren,
zolang mij de tijd vergund is, en een keuze zou maken uit de brieven

en die dan te scannen om digitaal op te slaan. Zo verhoog je de
kans, dat je herinnerd wordt na je dood.






