A.D. Dirkzwager

From: Rijnhard Van Lynden <lynden@singnet.com.sg>
To: Djatirot@dds.nl

Subject: bericht over indonesie

Date: donderdag 3 oktober 1996 11:55

Beste Ouders,

De plannen zijn definitief anders. Morgen ga ik vanuit Singapore met

de boot naar Batam. (ongeveer 45 minuten). Daar ga ik dan door de
douane en vervolgens vertrekt om 11 uur een boot naar Sumatra,
Pekanbaru. Dit is een langzame boot die er ongeveer 30 uur over doet.
Vandaar ga ik met de bus naar Medan. Hoelang ik op Sumatra blijf weet
Ik niet maar ongeveer 2,5 week. dus rond de 25 okober wil ik bij Boem
zijn. Ik weet nog niet wat ik ga doen maar er is vast genoeg te zien.

Kun jij Boem bellen?

Dit was dus je tweede email.
Als je nog wat wil schrijven moet je dat vandaag doen. Ik vertrek
morgenochtend naar Indonensie, vanuit Rijns place om 9 uur local time.

Stuur dan een mailtje naar Rijn. We kijken morgen ochtend nog even.
Je kan ook altijd nog Bellen.

Rijns bank wordt verkocht. Stond zelfs in de HT

Ook een groot verhaal over de PTT die een koeriers bedrijf wil
overnemen

BELANGRIJK: Aadje wil je A.U.B. mijn RABO Rekening eens nakijken? Niet
dat het ernstig is maar kan je mij eens mailen wat het Saldo is?
Volgens mij is het negatief.

groeten uit Singapore,

Floris



