From: Niek Exalto <exalto@gyn.nl> o
Subject: Re: Il ne faut pas pleurer parce que cela n'est plus, mais il faut

sourire parce que cala a été.
Date: 5 June 2024 at 22:48:29 CEST

To: "Mr. A.D. Aadje Dirkzwager" <djatirot@me.com>

Beste Aadje en Vera,

Heel veel dank voor jullie gewaardeerde mail.

Het doet mij goed als dierbare vrienden mij zo steunen en support bieden.
Mijn herinneringen aan jou gaan terug naar mijn groentijd op PHRM.

ji was daar al zo aardig voor mij.

Met dank en hartelijke groet,

Niek Exalto

exalto@gyn.nl
06 - 55 33 27 03

Op 3 jun. 2024, om 14:33 heeft A.D. Dirkzwager <djatirot@me.com> het
volgende geschreven:

<M'noep Exalto.jpeg>



N. Exalto Noordwijk, 3 juni 202’s-
Gravensingel 30
3062 SB Rotterdam

Insomnia
“ En het leven vliet gelijk het vlood,

en elk zijn is tot niet zijn geschapen.

Twee versregels uit het Sonnet van J.C, Bloem (1877-1966)
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Bedroefd en ontzet vernamen Vera en ik dat M’noep was
overleden. Wij betuigen ons medeleven met dit grote verlies in je
leven, dat als donderslag bij heldere hemel heeft plaatsgevonden.
M’noep kennen wij als een joyeus en levenslustige vriendin, die
wij in ons leven te weinig hebben mogen meemaken.

Mijn woorden van troost, zo kort na haar verscheiden,
zullen te kort schieten en daarom neem ik mijn toevlucht tot de

troostrijke woorden van Marguerite Yourcenar (1903 1987)

“ILne faut pas pleurer parce que cela n’est plus, mais Il faut
sourire parce que cela a été.

N’noep heeft haar Aardse leven beéindigd, maar zij zal voortleven

In onze herinnering.
Wens jou en je kinderen veel goede moed toe voor de komende

tijd.

Vera & Aad Dirkzwager
Biezenland 99

2201JZ Noordwijk.




