
From: Jankees van der Have havejankees@gmail.com
Subject: Medeleven

Date: 5 January 2026 at 08:17
To: djatirot@me.com

Hi Aadje

Ik wil je allereerst condoleren met het overlijden van Vera. Uit het berichten van
Albertien (we bellen elke paar maanden) begrijp ik dat de laatste periode met de
ellende van Alzheimer’s disease heel verdrietig was. 

Ik neem aan dat je nu met de bekende tweespalt van gedachten zit, enerzijds de
finaliteit van het overlijden en anderzijds de opluchting dat de aftakeling eindelijk
voorbij is. 
Natuurlijk ben je al tijden in een rouwproces omdat Vera’s geestelijke
gesteldheid al zo lang niet meer die was van de gezonde Vera. Ik weet niet of
dat de uiteindelijke afloop gemakkelijker maakt. 

Ik hoop dat je een goede manier vindt om een nieuwe balans te vinden met alle
emoties van “de lege plek” en de herinneringen van jullie lange gezamenlijke
leven.

Ik moest denken aan jullie huwelijksdag in Soestdijk waar jullie je kleine neefje
een trotse plek bij het gastenboek gaven, met “de scheepsjongens van
Bontekoe” als mijn grote prijs! Ik heb het verslonden. Het was natuurlijk voor mij
ook de dag dat ik paleis Soestdijk met eigen ogen zag, helaas zonder koningin
op het bordes.

Vera was altijd zo geïnteresseerd in het wel en wee van ons allemaal. Zij was
degene die mijn moeder al vroeg wees op mijn minder dan ideale postuur met
het vooruitzicht op wat rugproblemen als ik niet beter leerde mijn bekken de
kantelen. Ze had groot gelijk, op mijn 32e had ik een hernia! Gelukkig heb ik na
de operatie inmiddels al 35 jaar geen problemen meer gehad.

Ook namens Barbara wens ik je alle goeds voor de toekomst.

Jankees
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