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Hendrik-Jan de Vries

Do ut des

Beste Hendik Jan,

Je relisverslag naar Ethiopié& telde 21 bladzijden. Jouw reis duurde
langer dan onze reis naar Egypte, die maar 10 dagen duurde. Daarom telt
mijn verslag maar 10 bladzijden. Wat hebben we bereikt met deze reis?
Toerisme 1s een belangrijke bron van deviezen voor Egypte. Daar hebben
we een bijdrage aan geleverd. Ook hebben we baksjis gegeven. Een
wellswaar bescheiden vorm van ontwikkelingshulp. 'By the way', het
paplier geld in Egypte 1is te smerig om aan te pakken. Deed me weer denken
aan Nigeria. Het zou me niet verbazen dat het geld één van de factoren
is van een korte levensverwachting in dat land. Die smerige papieren

WmEgyptische Ponden die ik in mijn handen gedrukt kreeg noemde ik: de
‘viezen. Ach, lees maar wat gedrukt staat. Welkom thuis en nu moet je
weer een verslag schrijven. Je groetend Aadje DD
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Egypte reis verslag
maart 2002...
Beste Hendik Jan,

Je reisverslag naar Ethiopié telde 21 bladzijden. Jouw reis duurde
langer dan onze reis naar Egypte, die maar 10 dagen duurde. Daarom telt
mijn verslag maar 10 bladzijden. Wat hebben we bereikt met deze reis?
Toerisme is een belangrijke bron van deviezen voor Egypte. Daar hebben
we een bijdrage aan geleverd. Ook hebben we baksjls gegeven. Een
weliswaar bescheiden vorm van ontwikkelingshulp. 'By the way', het

papier geld in Egypte is te smerig om aan te pakken. Deed me weer denken
aan Nigeria. Het zou me niet verbazen dat het geld één van de factoren
is van een korte levensverwachting in dat land. Die smerige papleren
BEgyptische Ponden die ik in mijn handen gedrukt kreeg noemde 1k: de

viezen. Ach, lees maar wat gedrukt staat. Welkom thulis en nu moet je
weer een verslag schrijven. Je groetend Aadje DD



