Multatuli’s introductie tot Woutertje Pieterse.
Het precieze jaar weet ik niet. Omdat u er belang in stelt, lezer, het
tijdstip te weten waarop de geschiedenis begint, die ik u vertellen
wil, zal ik een paar dingen noemen om u wat houvast te geven.
Mijn moeder klaagde over de prijzen van levensmiddelen en
kolen. Het moet voor de uitvinding van de economie geweest zijn.
Onze dienstbode was getrouwd met een kappersbediende die
maar één been had. “Dat was goedkoop”, zei ze, “want de man had
maar één schoen nodig,” Uit die opmerking valt af te leiden dat de
economie misschien toch al uitgevonden was. Hoe 't ook zij: tis
lang geleden. In sommige beschaafde landen werden nog mensen
aan de galg gehangen en Amsterdam had nog geen trottoirs




