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Vandaag, een rustige, grijze, Hollandse zondag is het precies één week voor jouw 8Oste
verjaardag. Je zult het ongetwijfeld feestelijk vieren met Italiaanse en Hollandse vrienden. Alvast

onze hartelijke gelukwensen met deze heuglijke dag. Ook wij zullen een glaasje op je gezondheid
drinken de 23ste. |

Hoewel het weer even geleden is dat wij in Pianello waren is het Comomeer nooit ver uit onze
gedachten. We hadden er heerlijke vakanties met de kinderen en nog regelmatig vertel ik het
verhaal van onze allereerste aankomst op het strand.

Met twee zéér ongeduldige jongetjes die te lang in de auto hadden gezeten, het Comomeer veel te
groot vonden en heftig verlangden naar het strand van Domburg. Toen wij onder leiding van
Enrico eindeljk beneden arriveerden om daar instructies te ontvangen, ontmoetten wij daar een
hele rs landgenoten, waaronder Top en jij. De jonge heren hadden het gehad en waren in al die
mensen niet geinteresseerd. Wilden alleen nog onmiddelliik in de rubberen boot het veel te
gevaarlijke meer op. Het resultaat was een uiteindelijk zéér boze Aadje die zijn geduld verloor en
ter plaatse Floris en Reinoud een flinke tik op hun billen gaf. Dat was onze entréé. Wij schaamden
ons zeer. Eenmaal weer boven in het huisje kregen ze ook nog kamer-arrest om af te koelen.(wat
een onzin denk 1k nu) en tekenden daar prachtige tekeningen die ze vervolgens op de buitenkant
van hun kamerdeur hingen. De teneur van de tekeningen was dat Aadjes handen toch lekker veel
meer pyn deden dan hun billen. Die tekeningen hebben wij natuurlijk nog steeds. Die lange
zomervakanties mogen verleden tijd zijn, voorjaar 98 komen we misschien wel weer.

Van een afstandje heb je gevolgd wat ons (Aadje) allemaal is overkomen. Ik sprak je nog over de
telefoon. Inmuddels zin we 4 operaties en een longontsteking verder. De buik is dicht, alles
functioneert weer naar behoren en Aadje krabbelt tegen de berg op. Op 2 december gaan we 2
weken naar Curagao. We tellen de dagen en verlangen naar zon, zee en water. Dan onze eerste

Kerst in Amsterdam, waarna het maar snel 1 januari moet worden, zodat wi) dit ellendige jaar
achter ons kunnen laten.

Wat ons huis hier in Amsterdam betreft, daar hebben wij gelukkig geen spijt van. Het is een
gezellig en handzaam huis op een mooie plek en ook Aadje geniet ervan./

Hoewel de dozen met boeken nu nog in de kamer staan, hoop ik dat vo6r de Kerst de kasten zijn
gearriveerd en de gordijnen hangen.



Het enige treurige is dat ik Jill, onze jongste hond, met pijn in het hart heb afgestaan aan een tante
van Els Verhorst.(87 jaar oud, hardhorend en wonend op een landgoed). Er was hier geen houden
meer aan. De twee honden vochten als de bel ging en op straat was Jill niet vooruit te branden.

Tante Jopie is dolblij met haar. Niet alleen is het een knuffeldier, maar ze blaft als het belletje van

de oven gaat, of de deurbel. Reuze handig. Ik mis haar zeer, maar het kon niet anders.

Wat de kinderen betreft, die maken het goed. Floris is afgestudeerd en werkt sinds 10 maanden als
fiscalist in opleiding bij Moret, Ernst & Young. Omdat hij nog in Rotterdam woont heeft hij van
de zomer heel veel hier gelogeerd. Dat was voor mij erg gezellig. Een week geleden kocht hij een
klein flatje aan het begin van de Overtoom. Dichtbij het centrum, een ideale plek. Half januari 1s de
overdracht en is voor hem het op en neer reizen afgelopen. Een grote verbetering, want als jongste

bediende maak je op dit soort kantoren zeer lange dagen.
Reinoud zit nog in Utrecht. Loopt stage bij een reclame bureau waar hij natuurljk vindt dat hi

uitgebuit wordt en is bijna klaar met zijn HBO. Voor hem is het leven €én groot feest en hij zegt
dat hij nog 2 jaar Bedrijfskunde wil studeren. Wij wachten maar atf.

Zelf ben ik door de verhuizing gestopt met werken en heb mijn praktijk verkocht. Het jaar 98 zal
ik gebruiken om te bedenken wat ik wil. Tot nu toe heb ik het werken geen seconde gemist. Er is
teveel gebeurd. Maar uiteindelijjk wil 1k toch weer iets gaan doen.

Lieve Kootje, je bent weer op de hoogte. W1j wensen je een heerlijke verjaardag en vooral nog
veel mooie jaren aan het Comomeer.

Heel veel liefs en groeten,



