Veen, H.F. dr.

Van: Els en Herman Veen [heveen@scarlet.nl]
Verzonden: vrijdag 7 augustus 2009 23:19
Aan: Veen, H.F. dr.

Onderwerp: FW. Hapy Birthday

-----Qorspronkelijk bericht-----

Van: A.D. Dirkzwager [mailto:Djatirot@dds.nl]
Verzonden: woensdag 5 augustus 2009 10:58
Aan: 'Els en Herman Veen'

CC: 'vera dirkzwager

Onderwerp: Hapy Birthday

Beatle song

When I get older losing my hair

Many years from now

Will you still be sending me a valentine
Birthday greetings, bottle of wine?

[ could be handy, mending a fuse
When your lights have gone

You can knit a sweater by the fireside
Sunday mornings go for a ride

Doing the garden, digging the weeds
Who could ask for more?

Will you still need me, will you still feed me

When I'm eighty-four?

Jarige Herman,

De gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse man is 79 jaar. De
implicatie van reeds 65 jaar van je levensdraad afgeknipt te hebben is dat al
82% van je leven voorbij is. Je komt uit een sterk geslacht en daarom word
je “in the lyrics’ van bovenstaande song 84 jaar (met verontschuldigine aan
de Beatles),dan zou je slechts 77% van je levensverwachting %
opgesoupeerd hebben. ‘Ils sont passés ces temps et passeés sans retour,” om
met Baudelaire te spreken. Ter onderstreping van de eruditie van de
schrijver van deze jaardagmail in vier talen: Na de Engelse song en het
citeren van een Franse overdenking ook nog een slukicbl.,aliin dat als
leidraad kan dienen voor de rest van je leven: Carpe diem. quam minimum

credulo postero !!
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je ook een dikke jJaardag
zoen geven. Nogmaals onze hartelijk gelukwensen en we heffen vanavond
het glas op je gezondheid en spreken de wens uit je voor je 845te
e ontmoeten.

nog eens
Veel liefs en groeten van V&A (niet Victoria and
maar....)

Albert,



