‘De belangrijkste gebeurtenissen in je leven organiseer je niet, ze overkomen je.

Onverwacht is de dag waarop een vriendschap, een liefde je leven

binnenwandelt.
Onverwacht is het uur dat een geliefde het leven laat; onverwacht die ene

gebeurtenis die je bestaan verandert.

En het is alsof op die momenten de menselijke ziel (zich bewust van haar macht
te beoordelen wat wel en niet belangrijk is, wat ons altijd bij zal blijjven en wat
we mogen vergeten) het geheugen de opdracht geeft om, met alle zintuigen
geactiveerd, een tot in detail nauwkeurige registratie te maken die zij, de ziel,

zich vervolgens toe-eigent.

Ons brein is goed voor data en feiten die, indien niet langer gebruikt, vergeten

raken.
Maar al wat geborgen is in ons hart, zal nooit verloren gaan.’

Citaat uit “Adel van de Geest’ van Rob Riemen

(Motenber 2017
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Sherd Rsgpes,



"I het een heerij leven gehad.”

Verdrietig. mmmmhm geven wij kennis van

het overlijden van min geliefde en imelligente levenspartner,
onze keve, integere en geestige pappée. schoorvader en Pake
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Oud-President van ae Hoge Raad der Nederianden
ﬁmmmww Straatsburg
mmwmmNEH Rotterciam
Oud-iig Permanema Hot van Arbitrage, Haag
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Oud-id van het Algemeen Bestuur van de Siichting Instituut voor
Nederiandse Lexcoioge. Leden/Antwerpen
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Officier in de Orde van Leopoid [l van Beigeé
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