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CC: Dirkzwager-Ypma Vera.C.T. <vdirkzwager@me.com>, Dirkzwager Floris A.
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‘Tout au monde existe pour aboutir a un livre’ Stephane Mallarme (1842-1 895)
De sinterklaasgedichten van familie en vrienden, het geestesproduct van vele uren

zwoegen, zijn tussen twee kaften terecht gekomen.
Het is een prachtig en makkelijk toegankelijk boek geworden en het is mijn wens dat

toekomstige generaties daar veel inspiratie uitputten. Aadje

Beste Reinoud,
5 december 2012 is de beste Sinterklaasviering van mijn leven. Nimmer heb ik zoveel

gedichten ontvangen als op deze dag, terwijl geen enkel gedicht uit mijn dichtader is
gevloeid. (less is more).
Ter verontschuldiging 3 -en 4 december heb ik gekleed in pyjama doorgebracht met

griepverschijnselen met aanhoudende keelpijn tot op de dag van vandaag.
Daarenboven was er zoveel commotie na de val van Grootje op 1 december. Ze hield er

een ontveld linkerscheenbeen en zeer pijnlijke gekneusde ribben aan over. Dan komt de
vraag aan de orde of zij nog zelfstandig kan wonen in haar huis. Uiteindelijke gaat zij
akkoord met een opname in het Buurtzorg-pension in Zierikzee met 24 uur verzorging.
Hetis geen ziekenhuis. Het is een opvangcentrum om weer op krachten te komen na
een operatie of een val. Het is slechts een tijdelijk verblijf. Het ziet er goed uit met tv op
de kamer. Zij heeft royalty tijdschriften en een leesboek. We hebben haar van een
senioren mobiele telefoon voorzien en zij wil de mobiele telefoon niet accepteren. Het
Is te modern voor mensen van mij leeftijd. Ik kan je niet verstaan. (5x). De verpleegster
naast haar bed zegt: 'lk kan u op twee meter afstand horen'. Het pension heeft geen
telefooncentrale. Ik blijf hier niet langer dan een week. |k verveel me hier ! Moeder, je
bent daar omdat je verzorging nodig hebt en je met je pijnlijke gekneusde ribben niet
alleen thuis kan zijn. Antwoord zij: ik wil hier weg; ik verveel me: ik heb minder last van
de pijn (ze jokt). Enfin, veel communicatie met Willem & Ary, met Margreet en Ineke
Caboort etc.

Heb ik mij genoeg verontschuldigd over het feit dat mijn Sinterklaasgevoel erbij
Inschoot.

Reinoud, jij hebt de essentie van het Sinterklaasgedicht in jouw begeleidend gedicht
prachtig verwoord:

Uit naam van Goed Heilig Man,

op de mooiste manier,

die ik bedenken kan,

onhebbelijkheden uitgelicht

In een prachtig mooi gedicht.

Ook uit naam van Vera heel veel dank en ik de cover 'Het Boek van Sinterklaas' op de
voorkant plakken.
Veel liefs en groeten, Vera & Aadje



