Van: Jacob Lussanet <|.lussanet@gmail.com>

Onderwerp: Rogier

Datum: 13 november 2019 om 11:54:18 CET A 9
Aan: Ruud Verbunt <rpglm.verbunt@gmail.com>, "A.D. Dirkzwager” <djatirot@me.com>, pdortmon

<pdortmond@hetnet.nl>, hlheyster@gmail.com, jangeu@gmail.com

Vrienden,

gistermiddag was ik even bij Rogier en Mijtie. Heel kort, want Rogier rae.lkt dan
gauw moe. We hebben een pianomuziekje gedraaid. Zelf kan hij helaas niet goed

meer p1ano spelen.

Hij was spraakzaam en in het algemeen redelijk opgewekt, maar toen ik wegging
zakte zijn stemming in. Hij lijdt er onder helemaal athankeljjk te zijn van
anderen en, doordat zijn netvlies geen echte beelden geeft, heeft ook last van
fantoombeelden. Volgende week krijgt hij misschien een staaroperatie. Vrijdag
komt Roos over en dan kan Mijtie er even uit voor een jaarclubreunie. Heel

belangrijk, want voor haar is het natuurlijk ook zwaar.
Rogier zou het erg op prijs stellen als wij hem zo nu en dan een briefje of e-mail

sturen. Mijtie kan die dan aan hem voorlezen.
Stom, 1k kan de e-mailadressen van Bill en Wilfred niet vinden. Henk, kun je me

hieraan helpen? Trouwens nog zeer bedankt voor het plaatsen van de advertentie
voor Fridjof.

Veel groeten, JaP a M/A AL Z‘VS ’Séﬁv!w?‘



