Singapore, 28 november 1993

Lieve @'Ccd %C)QAO ;

Sinterklaas kwam gisteren aanvaren (helemaal naar Singapore), maar om de bisschop heen

hangen hier al 2 weken de kerstslingers in de bomen en /anta?rnpa/en. . .
Met dit klimaat moet je w.s. wel zo vroeg beginnen daar niemand van binnen uit het
gevoel krijgt van "Hoi, Hoi, bijna Kerstmis". Maar van buitenaf doen ze hard hun best en

"Dreaming of a White Christmas" bubbelt over je heen als je een shopping mall binnen
loopt. De zondagcourant vanmorgen meldde dat ze kerstpost in ontvangst nemen tot 10
december en dat schudde me wakker, zodat ik nu mezelf aan het schrijven gezet heb.
Terwijl wij ons afkoelen met een milk shake, zitten jullie nu op het ijs met een warme
chocolade melk. Ohl wat heerlijk moet dat zijn. Dikke warme kleren en een koude neus -

Houdt het even vast dit weer tot wij er zijn half december?

Met Rijn en David heb ik de Roller Blades ingewijd (we passen er alle drie in) om vooral het
schaatsen niet te verleren. Maar de zweetdruppels rollen van je neus na 5 minuten.

Deze zomer waren alle kinderen hier, zodat het huis echt goed ingeleefd werd. leder van
hen kwam met vrienden, zodat ik zat te stralen aan een tafel met 10 man. Zo hoort dit
huis met al die ruimte erom heen beleefd te worden. En ik sta te juichen op de stoep als

jullie je aankondigen. Het is heerlijk om dit paradijs te delen.

Willem werkt enthousiast in de tuin in het weekend en creéert nieuwe borders en zaagt
stuiken + bomen af en houdt zodoende de tuinmannen bezig, want hij zorgt iedere keer
voor genoeg rommel. Het planten is ook echt leuk, daar je iets in de grond zet (over de bol
aait), toespreekt en water geeft. Dat laatste komt meestal wel van boven met bakken en

na enige tijd ontstaat er echt een plant - struik - boom?

Nadat we weer uithuisden en weer inhuisden is de electriciteit nu wat veiliger en staan er
nu prachtige schijnwerpers op hele, grote, oude bomen. Een sprookje om naar te kijken en
het vraagt om een uitvoering van Shakespeare’s "Mid Summer Night’s Dream".

Vorige week hadden we onze house-warming partij en we voelen ons nu ingeleefd
(ingelijffd??). Nooit eerder hadden we zo’'n gevarieerd gezelschap over de viloer. Twee
dagen geleden hadden we een echte "Thanksgiving" partifi met kalkoenen en sweet
potatoes en alles erop en eraan bif onze Chinese buren. Alle gewoontes lopen hier door
elkaar en een ieder pikt wat op van een ander.

Ben benieuwd wie ons St. Nicolaas feest overneemtl!!

Behalve ontzettend veel tijd aan golf + tennis te geven (waardoor ik zo’n zonnig humeur
houd) doe ik ook iets nuttig nl. computerlessen en niet maar zo’n beetje maar 8 zaterdagen
van 9 - 18 uur. Wel heel, heel lang zit ik daar te ploeteren met DOS, Lotus,
wordprocessing + Database. Nu nog een computer want anders verdwijnt het z6 naar

mifn tenen.

lk ga dus nu proberen dit verhaal via computer naar jullie te krijgen. Een hele fijne gezellige
warme Kersttijd, waarin ik jullie hoop tegen te komen.

Een kerstomhelzing en veel liefs,

X WOlenm (fgdué,



