In de boekenkast te SHHK trof ik in 2013 bij de ontruiming van het
ouderlik huis het boek met de titel *The King in Love’ aan. Voor in het
boek was een Ex Libris van mijn vader geplakt. In geen ander boek van
hem heb ik zijn Ex libris aangetroffen. Hij vertelde dat het sjabloon van
de Ex Libris door een mede gevangene in het Jappen-kamp is gemaakt
tegen de betaling van een zakbijbel. De zakbijbel in het kamp was zeer
gewild niet zo zeer ter ondersteuning van devotie of van troost in
troosteloze omstandigheid van een concentratieckamp, maar vanwege de

dunnen papieren blaadjes, die dienst konden doen als sigaretten papier.
“The King’ in het boek was Prins Edward VII (1841-1910), de zoon van

Queen Victoria (die in Januari 1901 stierf) en 60 jaar lang haar
troonopvolger. -




