Van: "A.D. Dirkzwager" <djatirot@me.com>
Onderwerp: D day 7 juni

Datum: 11 mei 2018 om 10:58:06 CEST
Aan: Gualthérie van Weezel Hans <h.gualthere@agmail.com>

Mijn grote vriend Hans,
Je voelde je ‘fit as a fiddle’ toen je voor het eerst naar de arts toe ging voor niet eens ongemakkelijke

kleinigheid: een verhoging in de PSA indicatie van de prostaat. De heren medici hadden meerdere
‘unpleasant surprises’ ontdekt. De blaas is nu * clean’. Nu nog de prostaat. Jij gaat wel door de molen,

Wij, mannen, worden al bij de geboorte met een prostaat ultgerust. Een gevoelsmatig een onbelangrijke

klier in ons lichaam (https:/www.prostaat.nl/anatomie-en-functie-van-de-prostaat), totdat dit

orgaan aandacht van ons vraagt vanwege minder goed functioneren. De belangrijke gchcurtemsscn in

ons leven organiseer je niet, zij overkomen je. De verzuchting van John Lennon zal jij ook hebben

ondergaan: ‘Life is what happens to you while you're busy making other plans.’

Gisteren informeerde je mij dat de operatie om je te bevrijden van het malheur (D day) zal

plaatsvinden op 7 juni a.s.

Misschien is het een idee de chirurg de onderstaande cartoon voor je operatie te Iate:n zien.

Ende desespereert niet !! AadjeDD
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wonld be a great hano Jar me to be counted as one of your successes




