Van: "A.D. Dirkzwager" <djatirot@me.com>

Onderwerp: George Belzer is niet meer.

Datum: 25 september 2019 om 12:09:35 CEST

Aan: Obertop-Boogaerdts Barbara <barbara.obertop@xsdall.nl>

Bar, vele jaren achtereen kreeg ik van George Belzer een nieuwjaarsgroet in de
vorm van een witte card, waarin hij geknipt of gevouwen of iets aan toegevoegd
had. Daaronder stond dan een kort en bondige aanbeveling als leimotiet voor het
komende jaar.

Als tegenprestatie stuurde ik hem een brief per post. Zijn laatste card verkondigd

zijn afscheid van zijn Aardse bestaan. Zijn vrouw vertrouwde mij toe dat met het
turen van de jaarlijkse card nu ook jouw jaarlijkse brief zal
[k heb haar beloofd in de maand

stoppen van het vers
gaan stoppen en dat zal ik vreselijk missen.

januari haar een brief zal sturen.
De afbeeldingen van het laatste ‘Witte Kaartje’ van George met de kennisgeving

van zijn overlijden heb ik ingelijst en hangt op de muur naast mijn bureau. Deze
zijn gescand met het glas er voor en daarom is de geScande afbeelding ietwat

wazig.
[k stuur je een kopie van de 2013 jaarbrief aan George.

A propos, ik heb van het Juridisch Incasso Bureau van de Nederlandse Staat een

aanschrijven ontvangen dat ik op 18 augustus j.1. op de terugreis naar Amsterdam.,

na de partij van Herman en Els, op de terugreis naar Amsterdam met een snelhe

van 111 km heb gereden op een traject gecontroleerd stuk wegdek nabi]
[ eidschendam-Voorburg. Na soulaas van de correctie heb ik 107 km gereden en dus

7 km roekeloos te hard gereden.Ik bied verontschuldiging aan mijn mede passagier
Barbara Obertop. Gelukkig heb ik een aflaat voor mijn zondig rijgedrag van het JBI
gekregen. Na de betaling van € 52.50 ben ik zonde-vrij. Onze discretionaire
bevoegdheid om zelf een verantwoorde snelheid te bepalen op het traject

[ eidschendam-Voorburg is door de Staat afgenomen.
Jullie zijn gewaarschuwd door Aadje
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