A.D. Dirkzwager

Van: A.D. Dirkzwager [Djatirot@dds.nl]
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2009 16:08
Aan: 'h.gualtherie@scarlet.be’

Onderwerp: FW: Happy Birthday to you !
Bijlagen: 3 tm 10 oktober Club Med044.JPG; AlOtmp.jpg

[Lieven vrienden in Brussel,

Club Med in Turkije, waar wij zaten, was een soort Luxor/Egypte, maar dan ;onder culturele
bezienswaardigheden. We hebben het reilen en zeilen van Floris en EM met drie dochters van 1 -
'3 —en vier jaar van dichtbij meegemaakt en dan besef je dat die periode (zonder een nanny)
topsport bedrijven is. In Club Med Palmiye (is de naam van de club) waren we met 1400

gasten Full House is 1600 gasten. Het terrein is zo groot en de dienstverlening zo een geoliede
machine dat je daar niet echt last van had. De temperatuur schommelde tussen de 25° en 34°
Celsius. Met behulp van 120 GO’s (Gentle Organizers) wordt je met zachte hand aangemoedigd
om van luie zonaanbidder een ‘homo ludens’ te worden. Alle activiteiten zijn gratis. Zeilen,
waterskien, Salsa en rock en roll danslessen, yoga, aerobic, aqua jogging, pingongen,
tennissen,volleyballen jeu de boules etc etc. Alle excellente maaltijden en alle dranken (ook gin
tonics en campari’ dat was toch de profylaxe van Ank?) worden niet meer afgerekend. Een jaar
eerder waren Boudewijn en Karin van Ittersum geweest. Karin zei , toen Vera naar haar
ervaringen vroeg: ‘Als ik morgen er naar toe kon gaan, ging ik onmiddellijk weer’. Kijk, dat was
nog eens een aanbeveling. Hoe ik het vond? Het antwoord op deze vraag stuur 1k je met een

andere mail. We verheugen op 24 okt. a.s. Veel liefs en groeten van V&A (niet Victoria &
Albert)

Verzonden: vrijdag 16 oktober 2009 10:29
Aan: Stuart Cook (jwscook@btinternet.com)
Onderwerp: Happy Birthday to you !

Dear Stuart,

as we have today the grandparents responsibility to look after two of the three granddaughters (one and
three years), | got the permission from Vera to sneak out for a short moment to send you our birthday
greetings. From 3de until the tenth October we had our first experience with the amazing Club Med ( not
Mad) world. When you have entered in that world, it is a cashless society. We were a week in the
company of Floris, Else Marie and their three daughters + Reinoud a Club Med on the south coast of

Turkey to celebrate our 40" wedding anniversary. | came to think of Club Med being an earthly replica of
our afterlife in heaven. In both instances money is not a feature. Smart financial people can't distinguish
themselves from others in these egalitarian societies. Other subject: A question. Have you any idea
whether or not mr G.W. Bush has congratulated President Barack Hussein Obama with his nomination
for the Nobel price for Peace or would Obama has thanked GWB? Without the Bush administration
Obama would never ever have received the nomination. | must go back to work being a grandfather. The

youngest is crying. Have a wonderful day. Congratulations also for Ursula according to the adage:
‘Husband and wife are on’, from Vera and myself, Adriaan
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AWARDED TO PRESIDENT BARACK CBAMA FoR HIS
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