De vraagstelling: Zou het voor Christelijk geloof niet beter geweest zijn als Jezus als een
meisje geboren zou zijn?

Dat is niet zo'n absurde vraag als je bedenkt dat de Isis-cultus in de vroeg Romeinse tijd de
belangrijkste religieuze stroming was in Rome.

Ik heb het nog eens opgezocht op internet. Zie hieronder.

Diodorus van Sicilié meldt in zijn geschriften dat Isis als uitvindster van de landbouw werd
vereerd, en eveneens als grote heelmeesteres. Zij was ook degene door wie (of onder wie)
het eerst de wet van rechtvaardigheid in het land werd ingesteld. In dat systeem was het
voorgeschreven "dat de koningin grotere macht en eer toekwam dan de koning en dat in het
privéleven ook de vrouw autoriteit zou hebben over de echtgenoot, en dat de echtgenoten
er in het huwelijkscontract zouden in toestemmen hun vrouw in alles gehoorzaam te

zijn". In de Romeinse tijd was de cultus van Isis vanaf 80 v.Chr. tot in de 6e eeuw bijzonder
populair en dus zeker niet langer beperkt tot Egypte en Griekenland. Haar cultus gold aldus
Fr. Cumont "van Alexandrié tot Arles en van de uithoeken van de Sahara tot de Britse
eilanden, van de bergen van Asturié tot de heuvels van de Donau”. In de Romeinse
mysterién werd zij aanroepen als "De Ene die Al is". Keizer Gaius (bijgenaamd Caligula)
bouwde een tempel voor Isis.

Ook buiten de Egyptische grenzen werd Isis tenslotte zeer populair en werd zij al
naargelang haar respect met andere godinnen geassimileerd. Door de Grieken werd Isis
vereenzelvigd met Demeter en Aphrodite en met nog vele andere godinnen. In het oude
Rome ontstond een populaire Isiscultus in de tijd van Julius Caesar, wat leidde tot
verspreiding over het hele Romeinse Rijk (getuigen de talrijke terracotta beeldjes die als
huwelijksgeschenk werden gegeven). In Pompei kan een compleet opgegraven Isistem pel
worden bezichtigd.

Het is bekend dat ook in Engeland in de Romeinse tijd de Isisdienst werd beleden. Een
[sistempel in Londen aan de oever van de Thames en een Isisaltaar in Chester getuigen van

het bestaan van deze religie op de Britse Eilanden in die tijd.
Parallellen in katholicisme en orthodoxie.

Een aantal onderzoekers is van mening dat de Isiscultus in laat-Romeinse tijden een
invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de christelijke cultus van de Moedermaagd
Maria. Getuigenissen geven aan dat dit de katholieke Kerk toeliet om grote aantallen
gelovigen in haar rangen te halen, die voordien de Isiscultus aanhingen, en die wel bereid
waren zich te bekeren voor zover een op Isis gelijkende vrouwelijke figuur beschikbaar
was, waar zij hun vroeger geloof konden op focussen. lconografisch vallen in ieder geval de
gelijkenissen op tussen de zittende Isis, die haar zoon Horus zoogt en de talloze Madonna's,
die de zittende Maria die haar zoon Jezus in de arm houdt en eventueel zoogt afbeelden.
Ook is er een parallel tussen de maagdelijkheid van Isis en die van Maria. Ook van lsis werd
verteld dat de conceptie niet-lichamelijk was, en dat zi) dus als maagd geboorte gaf aan
Horus, net zoals in de Frygische mythologie de god Attis uit de maagdelijke

moeder Nana stamde.

Ook al wordt de Maagd Maria in katholicisme en in de orthodoxie niet aanbeden (maar
vereerd), toch vertolkt zij de rol van altijd bijstaande moederfiguur op een wijze die

parallellen vertoont met die in de eertijds gangbare Isis cultuur. Tot zover de citaten van
het internet.



Tot slot een laatste observatie: Als Jezus als een meisje geboren zou zijn, was de hieronder
afgebeelde tekening van Picasso de ideale kerstkaart.




