Van: "Loon-Labouchere, M.L.A. van" <mla.vanloon@dkh nl>
Onderwerp: Jephta

Datum: 27 november 2016 14:03:40 CET

Aan: aadje dirkzwager <datirot@me com>

Lieve Aadje,

Eerst nu zie ik dat mijn antwoordapparat knippert...Jammer dat ik dat niet
zag voordat ik naar de kerk in Durgerdam vertrok.

[n de eerste plaatsmijn innige deelneming met het overlijjden van je
Moeder. Voor haar zelf misschien een verlossing, voor jou en je Broers een
orote leegte....ongelofelijk dat je haar nog zo lang hebt mogen meemaken,
ook al was de verhouding moeder-zoon zo langzamerhand bijna omgekeerd
ceworden , Vader- dochter. Je hebt zo veel voor haar kunnen doen, 0ok 1n
die laatste jaren. Het moet voor haar een grote geruststelling zijn geweest
dat je er was, al was het dan niet vlak naast de deur.

[k Heb jephta gezien en genoten.mijn schoonzoon gaat straks voor een paar
dagen naar Frankrijk, maar dank je dat je aan ons dacht.

Heel veel sterkte en tot spoedig,

Veel liefs voor je beiden,

Martine

Van: Rogier van Nieuwenhuizen <nieuw1/6@gmail.com>
Onderwerp: verdrietig
Datum: 1 december 2016 21:18:15 CET

Aan: "A.D. Dirkzwager" <djatirot@me.com>

Beste AAdje,

Hoewel het een verdrietig bericht was in de NRC i1s uiteindelijk de dood toch een goede vriend van het
leven.

Tenminste als deze niet te vroeg komt.

Maar als het leven op het laatst niet meer enige kwaliteit biedt,is de dood welkom. 99 jaar!!

Deze dagen moest 1k veel aan jullie denken en aan de prachtige logeer partijen en vele vrolijke
bijeenkomsten.

De ongelooflijke charme van zowel je moeder als je vader waren uniek.

Je kunt met een goed gevoel terug kijken op wat jij en Vera allemaal voor je ouders (ook je vader!) gedaan
hebben.

Je was er..jullie waren er!

Kom je snel opzoeken.

Rogier




