Zondag, 8 juni— Om half vier verlieten wij het bed en met de klok van
half vijf waren wijal op weg naar Harlingen. Langs duizenden bochten
kwamen wij te Witmarsum, waar cen boer ons vertelde dat wij een half

uur waren omgelopen, maar nude rijweg aan moesten houden. Ook dit
bleek verkeerd, want in Arum zei de kastelein ons dat we bij een vol-
gend gehucht een binnenpad zouden vinden dat ons naar Harlingen

zou leiden. Over land en greppels kwamen wij om acht uur heel ver-
moeid in diestad aan.
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