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Beste Boem, hoe gaat het met je? | 2
Vandaag, 1 december 2018 staan de mediterrane potplanten (olijfboompjes, oleanders, vijgen) nog op

P - J
het dakterras. De temperatuur is buiten 12 Celsius.
Vandaag begint ook de winter, de ‘meteorologische’ wel te verstaan. hitps://www.kalender-

365.nl/seizoenen-jaargetijden.html _
Heb vanochtend de ‘feuilles mortes’, van de rode beuk die in de achtertuin van de buren staat, en

m.b.v. broeder Wind op mijn dakterras dwarrelde, verwijderd en ook de afgevallen bladeren van de
andere planten. .

Wanneer de mediterrane planten binnenshuis beschermd moeten worden tegen de felle winterse kou,
is het bij ons een passen en meten in overleg met Vera. .

Voor alles is een tijd en op onze leeftijd prefereer ik een zachte winter boven een strenge winter.

lets anders is de zending d.d. 6 november j.l.van mijn 3 magazine’s ‘Weerzien met Indié” (de
nummers7, 8en 9) al door jou ontvangen? Zo niet, dan is ie ‘lost in transit’ ben ik bang. Jammer van
de € 24,- aan verzendingskosten.

It’s the porch plants can they come in?

Over vier dagen is het pakjes-avond en ik heb bij de goed Heilig Man al
mijn wensen lijstje, niet in dichtvorm, ingediend.

Beste Sint,

mijn wens voor dit jaar is een dikke vette bankrekening en een super-
slank lichaam.

Het zou fiyn zijn als u deze 2 niet door elkaar zou halen. zoals VOrig jaar.

Bijvoorbaat dank..., Aadje



Hieronder een ‘petite histoire” waarin een gedichtje/rijmelarij een verdere strekking tot gevolg had.
dan de maker van het rijmpje beoogd had.
Al vast nu veel liefs en groeten van Vera, Aadje

1980

De negen jarige Wendy, dochter van Jan Peter & Caya kwam naar mij toe met
haar Poesie-album en vroeg mij om er een bijdrage in te schrijven.
Dat heb ik gedaan en het album weer teruggeven aan haar.

2018

Vera en 1k waren in ’t voorjaar 2018 uitgenodigd voor een receptie van Cayva
en Jan Peter Peterson in het clubhuis van de Kon. Roei en Zeilvereniging “De
Maas’ te Rotterdam.

De “Petersonnen’ zijn grote vrienden van ons.

De receptie was voor ons een weerzien van vele vrienden en kennissen uit
onze Rotterdamse tijd. H¢, daar staat Wendy (+ 45 jaar), die ik sedert heugenis
niet meer gezien heb.

Met een omhelzing begroette Wendy mij en met de uitroep: *Oh Aadje. wat
goed je weer eens tegen te komen, want ik denk veel aan je.

Stupétait stamelde ik: “Hoe zo ?° Zij antwoordde: ‘ledere keer dat ik het
prachtig gedicht lees, maakt het mij zo blij.'

Wederom stamelde ik: *Wat bijzonder, maar ik herinner mij niet dat ik in e
Poesie-album geschreven heb en weet echt niet wat ik geschreven heb. Zou i
dat gedicht je naar mij kunnen mailen?’

De volgende dag kreeg ik de mail met het hieronder staande gedichtje en tot

mijn verrassmg stond, niet in mijn handschrift, eronder Aadje Peterson. Dai
deed mij glimlachen.
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