


IK ben een tuinman, niets dan dat,
Met aarde en met mest bespat;

Ik buig mij neer, ik richt mij op,
Ik klem de schoftel en de schop.

Ik wied, ik volg mijn diepste wet
Als 1k de naakte zaailing zet;

Ik richt mij op, ik buig mij neer.
Een tuinman ben ik en niets meer.

(Ga 1k met donker stram naar huis,

De pijn spaart schouderblad noch kruis.

Ik waak als 1k nog rusten mag.
Mijn land, mijn land: het is kort dag.

Delft straks uw spa voor mij de wig,
Vergeet waar 1k geborgen hig.
Voorbij mijn moeite, nood en p1jn
Moet er een tuin van sterren zijn
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midden is geweest. De grote belangstelling tijdens de
‘ . begratenis en de vele warme Schriftelijke- en

telefonische reacties, hebben ons gesterkt in

de opvatting dat moeder voor velen van betekenis is

Reweest,

Ary, Aad en Willem Dirkzwager

Kire (s N

e Govhile parie Viam ouq tuiester  Ghootie”
Loy Tawiiersan. . Hoar Fadia One Lo JAARR

‘ ' ¢ lexnen, i VOO0
wu 2y MRRA Rim., L it VA

/an‘,ﬁ be )zm KU e

Blacyate van \(Purcenar:




