Voor Albertien Dirkzwagervan der Have

Het is weer zover.

De Heilige Man met een tabberd an
komt van heinde en ver,

om ook oude mensen

zonder materiéle wensen, waarin
nog het kinderhart zit verborgen
een cadeautje te bezorgen.

In de ogen van de krasse Sint
met de witte baard

is iedereen een kind

al ben je bejaard.

Dit jaar brengt Sint

dat wat z1) zeker prachtig vindt:
een gedichtje en

een huis met een lichtje.
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