F 28R 08

Van: "Loon-Labouchere, M.L.A. van"

Onderwerp: RE: De Joodse taxi-chautfeur
Datum: 15 april 30 /2

Aan: "A.D. Dirkzwager" <djatirot@me.com>

Lieve Aadje,

Dank je voor het doorwrocht commentaar op de grap....ik moet er even over nadenken....

Ben je innig dankbaar voor mijn dagelijkse glimlach aan het ontbijt: het heeft me erg geholpen met
al die vervelende kuren.als je het kan opbrengen zal ik n og erg graag een tijdje op de distributielijst
staan.

Heerlijk dat jullie 14 dagen gaan uitwaaien in Frankrijk.het zal zeker regenen....
Met veel liefs voor je beiden, Martine

Van: A.D. Dirkzwager [mailto:djatirot@me.com]
Verzonden: zondag 15 april 20/,

Aan: Loon-Labouchere, M.L.A. van
Onderwerp: Re: De Joodse taxi-chauffeur

Lieve Martine,

wat een aardig grapje stuurde je. Het doet me denken aan een column onlangs in de
krant met de vraagstelling: Kan er tussen een heteroseksuele man en een heteroseksuele
vrouw een meer dan oppervlakkige vriendschap bestaan, die de neiging naar fysieke
begeerte totaal uitsluit, zoals bij vriendschap tussen mannen -of vriendschap tussen
vrouwen onderling? Seksuele begeerte is een vorm van verlangen naar aandacht en nog
liever verlangen naar erkenning. Die erkenning kan verworven worden, vermits er
consensus bestaat m.b.t. het toegeven aan dat verlangen tussen de vriend en de vriendin.
In onze westerse cultuur trekt de vrouw wis en waarachtig al aandacht naar zich toe door
zich gekleed te vertonen met een decolleté (indachtig aan de krantenfoto van Angela
Merk 1n een gedecolleteerde avondjurk, welke in alle kranten afgebeeld stond), laat staan
als ze zich geheel naakt vertoont.

Als de vrouw 1n het grapje aandacht heeft weten te vestigen door haar Eva-kostuum. dan
i1s het onredelijk van haar zijn aandacht (die van de man) te ontzeggen.

Als men gevolgen niet wil, moet men zorgvuldigheid betrachten om de oorzaken, die de
gevolgen teweeg kunnen brengen, te vermijden.

De anticlimax voor de vrouw is het antwoord van de man. Terzijde, om enig realisme
van de absurde geschetste situatie aan de lezer over te brengen moest de man wel oud
zijn en de vrouw dronken. Omdat de man oud is ontsnapt hij aan het vooroordeel dat
vrouwen over mannen hebben: Geef hem een vinger en hij wil de hele hand. Wil hij de
hele hand dan moet hij de wens uitspreken om te trouwen en dan komt vaak tezamen met
de hand het hele lichaam erbij. Enfin, zomaar een gedachte, die opborrelt naar aanleiding

van de grap en naar aanleiding van de vraag. die ik voor mijzelf stelde: Waarom is dit
een grappig verhaaltje?



Een dronken vrouw, sprong in New York geheel naakt in een taxi.

De taxi-chauffeur (een oude Joodse man) zat met grote ogen naar de naakte
vrouw te kijken

en maakte geen aanstalten om de auto te starten.

De naakte vrouw vroeg: "wat is er verkeerd liefje,

heb je nog nooit een naakte vrouw gezien ?"

De oude man zegt "Mevrouw Ik staar niet naar U,

aangezien dat niet netjes i1s waar 1k vandaan kom.

De vrouw antwoordt: Wel schat als je niet naar mijn borsten staart,

wat ben je dan aan het doen ?

De chauffeur antwoordt daarop : Wel ik kijk en ik kijk en ik denk b1j mijzelt.
waar in hemelsnaam bewaart deze dame het geld om voor de rit te betalen?



