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Beste Aadje, o

dank voor je goed bedoelde wensen. Als je als afzender de wensen niet specificeert,
hoe mooi de kerstkaart ook is. is de desbetreffende wens, eigenlijk "gratuit™.En ul..s:
je iemand. iets wezenlijks wenst, op het gebied van de gezondheid ol zoiets, weet je
bij voorbaat dar dat niet uitkomt. .

Als je iemand geluk toewenst,stelt dat ook weinig voor, tenzij de goede man in
kwestie goudzoeker is.

En ongeluk wens je iemand niet zo gauw toe. Tenzij, je de persoon in kwestie
werkelijk haat.

Conclusie: al de wensen, overgebracht op de meest fraaie kaarten, stellen niets
voor, en zeker niet met kerstmis. Een suggestie kan zijn: zet op de achterkant van de
kaart een p.s., inhoudende dat het hele kerstgedoe, in het bijzonder het
bovenstaande, allemaal flauwe-kul is. Maar ook dat wil de mens niet horen.

(Ga dat maar eens oplossen.. Misschien een mooie taak voor volgend jaar. Als ik je
daarmee kan helpen, moet je mij dat even laten weten. Overigens wens ik jou en je
gezin een heel voorspoedig jaar toe.

Ik bel spoedig voor een bridgeafspraak.

je Maarten nieuwenhuys

p.s. de parkinson zit mij steeds meer in de weg. Daar heeft het jaar 2013 niets aan
kunnen veranderen. en da kans dat 2014 dat wel doet, is uitermate gering.

Op 20 december 2013 16:28 schreef A D Dirkzwager <o COMm>:
Beste Maarten,

met verontschuldiging om onze Prettige Kerstdagen en Gelukkige
Nieuwjaarswensen via de moderne wijze van communicatie te sturen.

Nu wij jou verleden jaar december ook een gelukkig nieuwjaar, voor het dan
aankomend jaar 2013, toegewenst hebben, is onze vraag: Z1n die wensen van
een jaar geleden uitgekomen?

In ieder geval wens ik dat het jaar 2014 gelukkiger voor je wordt dan 2013.
Mij intrigeert het verschijnsel 'geluk'. Geluk en droefheid z1jn aan tijd
geboden, volgens Spinoza. "

Le bonheur est le passage de I'homme d'une moindre 3 une plus grande
perfection. Spinoza (1632-1677)

Godfried Bomans heeft in zijn kerstvertelling 'De Drie Wijzen' in het eerste deel van
zijn verhaal het verschijnsel 'geluk' aan de orde gesteld.
Het verhaal gaat hoe de drie Wijzen aan ambrozijn, wierook en mirre kwamen.

I Vera en 1K wensn je gezellige dagen toe en zullen in het nicuwe

_ Jaar een afspraak
- maken, Je groetend, Vera en Aadje



