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A D Dirkzwager

Van: A D Dirkzwager [djatirot@dds.nl]
Verzonden: Thursday, December 22, 2005 2:01 PM
Aan: A vanderKooij@bavornogroep.org

Onderwerp: Zomaar

Lieve Dré,

Ik las deze uitspraak en die wil ik je niet onthouden: Love doesn't grow on the trees like apples in Eden--
it's something you have to make. And you must use your imagination to make it too, just like
anything else. Joyce Cary (1888-1957) Writer. Wij, mensen, kunnen ons heel veel verbeelden. We
beginnen pas actief met fantaseren en actief weg te dromen met onze verbeelding als we voor
enige (meestal korte) tijd bevrijd willen zijn uit de dagelijkse werkelijkheid. De officiéle term
daarvoor is ' Escapisme’. Ook de film, de sport (voetbal, bijvoorbeeld, brengt ons in andere wereld
met andere regels), religie en ‘last but not least’ de LIEFDE zijn manieren om het saaie dagelijkse,
vaak routinematige drukkende, leven te ontviuchten. ‘Love’, it's something you have to make ! Ik
weet het: ‘It takes two to tango’ . Maar je moet je er voor inspannen. Ik heb, denk ik van mijzelf,
weinig cliché’s, maar, als uitzondering, heb ik tegenover Floris en Reinoud vaak te berde gebracht:
‘Niets is de moeite waard te behouden, wat zonder inspanning is verkregen.” Denk best veel aan je
en we maken in januari een lunchafspraak, AdriaanDD



