From: "A.D. Dirkzwager" <djatirot@me.com>
Subject: With love from Noordwijk

Date: 24 September 2024 at 12:58:58 CEST

To: Floris Dirkzwager <floris.dirkzwager@me.com>
Cc: De heer en mevrouw Dirkzwager- Moleman R
<reinoud@outlook.com>

Beste Floris,

De belangrijkste vraag: Heb je al "ge-kited”? Je hebt geen bijbel
meegenomen om je in de verhalen daarin te verliezen op de
windstille dagen. Er bestaat geen bijbelboek “ Floris”, maar wel
een boek met de naam Danieél.

Vera is naar de dagbesteding tot 14.00 uur. [k merk wel dat zij
langzaam onbeholpener wordt. Haar gedrag is nu dat zij ieder uur
van de dag mijn zichtbare nabijheid zoekt. Zij beseft dat haar uren
ledig zijn. Omdat zij daaraan geen inhoud kan geven, vraagt zij
zich af: "Wat moet ik doen ?” Dagelijks gaan we boodschappen
doen. Datis een “Le Must", ook al heb ik niets nodig. Zo nu en dan
een kop koffie drinken bij Bries en naar de zee kijken en naar
mensen, die hun hond uitlaten. Een conversatie heb ik al geruime
tijd niet. De opmerkingen over “the do’s and don’ts” is geen
conversatie. Als Vera vindt dat ik haar niet genoeg aandacht geef,
dan komt zij naar mij toe met haar jas aan en zegt: "lk ga weg. Ik
moet weg !” En dan moet ik haar zien af te leiden. Kom, laten we
In de keuken een ijsje eten of iets dergelijks. Keek met Vera naar
een documentaire van een Chileens echtpaar, waarvan bij de
man Alzheimer werd gediagnosticeerd.

Bij Vera komt geen enkel gevoel bij het zien van de documentaire
naar boven dat zij in dezelfde toestand verkeert. Ik mankeer niets!
“Maar”, werp ik tegen, “ jij bent toch een beetje vergeetachtig
geworden?” "Hoe kom je daarbij, wat een onzin,. ik vind dit geen

leuk gesprek “ zegt Vera en staat op van de bank en loopt naar de
keuken.



Breaking News: Reinoud, belt zo juist: De dagopvang heeft
gemeld dat haar gedrag te problematisch is in de groep en niet
meer welkom is. "Such is life and it is getting sucher and sucher.

Zeker het leven van Vera

Floris, het lukte mij niet op je 06 nummer te bellen vanuit
Noordwijk naar Essaouira.

Als het windstil is zou je dan uit het digitale archief de jaren 1981;
1982; en 1983 in de catalogus willen zetten.

Ik meen dat dat ik de reeds opgeladen brieven in de catalogus
allemaal bewerkt hebt, voor zover dat nodig was.

Bijgesloten een bewaarde kopie van mijn brief d.d. 20 oktober
2020 aan Daan de Witte.

Terzijde: Daan, die ik leerde kennen in de Rotterdamse kegelclub:
De Bierkegels” een subvereniging van EMM was eenpaar jaar
ouder dan ik en was 00k, zoals ik, in Indié geboren uit
Nederlandse ouders; een totok genaamd. Ik vernam dat hij in het
geopereerd was en nog in het Westeinde-ziekenhuis lag. De
aanleiding van de operatie heb ik helaas niet vastgelegd. Hij is wel
beter verklaard. Enige jaren geleden is hij overleden. Deze brief
aan Daan bewaar ik, omdat er in de tijdsgeest is vast gelegd, de
welke nog "up to date” nu mr DJ Trump genomineerd is de
Republikeinse partij te vertegenwoordigen in de verkiezing van 3
november a.s. in de verkiezing om het presidentschap van de US.
De “pundits” zeggen dat het een nek aan nek race met de
democraat mevrouw Kamela Harris gaat worden.

Ook deze keer: OH, sweet Jesus please God.NO Anything but that
Trump will be re-elected

Veel groeten Aadje






