Adriaan Dirkzwager

Van: Adriaan Dirkzwager [djatirot@dds.nl}
Verzonden: donderdag 30 oktober 2003 13:29
Aan: De heer J. S.L. Gualthérie van Weezel (jsl.gualtherie-weezel@minbuza.nl)
Onderwerp: Very few things happen at the right time, and the rest do not happen at all...
evenssioop Adriana

Nasoetion ...

Beste Hans, :
Dank voor jullie kaart met opschrift: United we stand. Als wi] in Amsterdam united

zijn dan liggen we meestal. Als ik bedenk dat de wereld opgezadeld zit met een idioot
in het Witte Huis, een Amerikaanse Berlosconi, een pion in handen van de Neo
Conservatieven, die Amerika een 'winner takes all' wereldimperialisme toedichten en
schaamteloos hun vroegere bondgenoten tot vazalstaten degraderen alswel levende mensen
in Guantanomo Bay tot levende doden promoveren (een middeleeuwse rechteloosheid), dan
ben ik geneigd Amerika, waar kennelijk normen en waarden, een CDA speerpunt van
Balkenende en Jaap, geen objectieve maatstaven meer zijn, maar daar alleen een beroep
wordt op gedaan als het convenieert, Amerika een onbetrouwbaar en onbeschaafd als
q:)ndgenoot te noemen. Wellicht heeft Bush voor zichzelf bedacht dat in een wereld waar
iets redelijk is, kun je ook niet zeggen dat iets volstrekt krankzinng is. De columns
van Pfaff en Krugman in de IHT geven mij hoop dat het gezond verstand zal zegevieren.
Als Europeanen ook een stem zouden mogen uitbrengen in de komende President van
Amerika verkiezingen, dan zou Bush de gedoodverfde verliezer zijn. We zZouden 1n Europa
op de TV aan fondsenwerving moeten doen voor de Democratische verkiezingskas. De
nationale Postcodeloterij kan ook miljoenen in die kas storten wat mij betreft.
Ik beloofde je de draft van mijn verhaal over Adriana. In Indonesié& heb ik uren met de
zonen over de moeder gepraat. Met de hulp van Nauta Dutilh ben ik bezit van een kopie
van het rechtbank vonnis van 12 jan.1953 Mevr.Nasoetion vs de Staat der Nederlanden.
Ik wil proberen de Paroolpublicaties over de oorlogsmisdaden tijdens de tweede
Politionele Actie te achterhalen en ook nog het NIOD bezoeken. Ik stop er mee. Straks
komt neef Adriaan van der Have, die in Ontario woont, hier slapen. Voorzichtig zal ik
hem uithoren over 'the mood of the Nation' mm.b.t. het leiderschap van de huidige
Amerikaanse Il Duce. Groeten en veel liefs ook aan mevrouw, de Ambassadrice. Aadije,




