20 Januari 2019,

Beste Aad,

Het is met aarzeling dat ik deze brief schrijf.
Maar je bent mijn broer en dat is lastig te veranderen.

Als ik aan jou denk dan denk aan de goede tijden die we in Goes en ‘sHHK te samen hebben
gehad. Haal daar wat herinneringen aan op.

De eerste herinnering gaat terug naar toen ik ongeveer 5 jaar oud was. Monny
Schellevis had meer balgevoel dan ik , dus ging ik maar op het erfscheiding hek zitten en

toekijken hoe jij Monny verder kunstjes leerde totdat Monny ( of was jij het) keihard
uithaalde en mij van het hek deed lazeren.

Sprak Monny laatst want hij wordt deze maand 70. En zoals altijd vraagt hij dan : Hoe
IS 't met Aadje?

Over de zwemlessen in het Kanaal van Goes zwijg ik maar. Over de duik in het Goese
sas die me 37 hechtingen van dr Gosses opleverde. Had het zelf nauwelijks in de gaten dat
het nogal bloedde , maar heb het aan Peter Pellegrino te danken dat hij me in een keer met
zijn auto vol koffiebonen en bioed naar het St Johanna reed. Zou Peter en broer Johnny nog
leven 7

De weekenden dat jij thuis zou komen uit Utrecht waren hoogtepunten waar ik naar
toeleefde in het tamelijk saaie bestaan in ‘sHHK. Je had verhalen, demonstreerde kunstjes

zoals wijsvinger halveren, maakte goede grappen, waarbij de koeli koeli peper het ook nu
nog goed doet. En je wist een kurk om te toveren in een mannetje. Je bent degene geweest
die me gestimuleerd heeft naar het gymnasium te gaan en bij het eindexamen kwam je thuis
om de her examens Duits en Frans van de resp. leraren Polderman (s?) en Hoveyn, die

inwoonde bij Tante Nol, in te studeren.

Maar ook heb ik je zien lijden in de logeerkamer. Je beklaagde je nooit, althans in mijn
bijzijn. Kon niet veel meer voor je doen dan af en toe een glas water halen. Het besef drong
door dat het niet gemakkelijk zou worden. Je enorme wilskracht heeft je in leven gehouden
en je ‘finest hour’ is wellicht het op zetten van een branche kantoor van Lloyd’s Bank te
Rotterdam. In ieder geval hebben jouw inspanningen grote indruk gemaakt op Bob Drake en
Nidera. De manier waarop je met je personeel omging zou voor velen een voorbeeld

kunnen zijn.

En dan kom ik bij het recente verleden.



Natuurlijk zijn er fouten gemaakt bij de verdeling van de erfenis van vader en moeder.

Gelukkig is ook wel het een en ander goed gegaan.
De “kracht van vergeven “ van Jack Kornfield” heeft me zelf inzicht gegeven.

1. Indit verband is Matteus 6 ook het lezen waard. Herinner me nog dat je van een
NCSV - kamp thuis kwam met een bijbeltje met persoonlijke opdracht en dat je
daarin geboeid las.

Hoop je binnenkort te mogen spreken.
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Hartelijke groet,



