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Mijn vader Arij Dirkzwager (31 oktober 1873-31 december 1954)
Herinneringen van Albert Dirzwager (geb. 27/3/1915)

Mijn grootvader Adrianus Dirkzwager overleed in 1895

Hij let drie zonen na: Cornelis in de leeftijd van 34 jaar
Maarten in de leeftijd van 33 jaar en
Arl] in de leeftijd van 22 jaar

[n 1879 toen Cornelis en Maarten de distilleerderij oprichtten, waren zij respectievelijk
18-en 17 jaar oud Mijn vader was toen 6 jaar

Mijn vader Arij sprak nauwelijks over zijn leven Ook heeft hij geen enkel document
nagelaten. De anno 2005 reconstructie van zijn leven en zijn verhouding tot de familie 1s
gebaseerd op overlevering en uit gevolgtrekkingen

Uit het leeftijdsverschil van meer dan 10 jaar met zijn broers valt dus te concluderen, dal
hij een jeugd heeft gehad. afzonderlijke van zijn oudere broers

Hoe groot de erfenis van vader Adrianus 1s geweest en wat cen ieder van de kinderen
erfden. is mij niet bekend Wellicht waren Cornelis en Maarten al maatschappelijh
cevestigd met hun distilleerderi). zodat z1j hun broertje Arij de brander honden
tocbedelen.

Ik denk dat Arij al vroeg afwijkend gedragvertoonde De door en door degelnh Cornelis
en Maarten zouden zeker broer Arij te flamboyant gevonden hebben Arj. was
semeenteraadslid in Schiedam, hij speelde cricket by Hermes. hij was oftficier by de
schutterij en wat niet meer Op deze manier in het leven staand, werd zijn gedrag zec
zeker als afwijkend beschouwd van de door en door burgerlifke levensbeschouwing van
de broers. Cornelis en Maarten hadden mijns inzien een sterke famulicgevoel en weiniz ol
geen contact met de andere bewoners van de stad  Toen Arij . die hid was van de
Rotterdamse Roei- en Zeilvereniging ‘de Maas™, met Guus Laverge het zeiljacht de
Sapho™ kocht, moeten Cornelis en Maarten dat ook niet erg op prjs gesteld hebben

Een anekdote van mijn vader uit die jaren herinner 1k me nog' Hip moest zijn zusters Nel
en Marie chaperonneren tijdens een vakantie in een hotel aan de Rin in Duitsland By het
vertrek uit het hotel gaf hij de portier als foot een gouden munt. De ontvanger van de
munt zei: ‘Danke vielmahls, Herr Grat!

Wellicht toont dit een man uit het * fin de siecle’ epoche Min vader met slobkousen. cen
gouden horloge op de buik en een bolhoed |, zo hennner 1k me hem het levendiast

Van zijn eerste huwelijk met Hendrika Jacoba Dammerman 1s mij nauwelijhs 1ets
bekend. Hij heeft met zijn Hendrika Jacoba en drie Kinderen, vanwege gezondhends
redenen van Hendrika, in de Johan van Oldebameveldtlaan in Den Haag gewoond Hoe
het hem zakelijk verging met zijn branderij(en) in de jaren voor de eerste Wereldoorlog,
wederom, daar weet 1k niets van.

Op één februari 1912 stierf zijn eerste viouw Op 8 oktober 1914 trad Aryy voor de
tweede maal in het huwelijk met Theodora Elisabeth Hoffman Hi trouwde met min
moeder, die in het gezin de kinderjuffrouw was en die op haar trouwdag viji maanden
zwanger was. Het pleit voor hem dat hij zich niet van de zwangere Theodora heett
afesewend In ieder geval werd het huwelijk in 1914 beschouwd als een “uitglyer van
jewelste in maatschappelijk opzicht







