Just to let you know.

Maandag 12 januari 17.15 uur is mijn vader op de
respectabele leeftijd van 93 jaar op een vredige
wijze i1ngeslapen. Gelukkig in eigen huis en in zijn
bed. Reinoud en ik hebben zaterdag 10 januari jl. nog
met hem en mijn moeder gelunched. Geheel aangekleed,
want hij weigerde te 'ontvangen' aan zijn bed! Moet
een enorme inspanning voor hem zijn geweest. Hij
vermande de pijn, die hij de laatste maanden over
heel zijn 1lijf voelde. Wij hebben vrede met zijn
afscheid, niettegenstaande het verlies. Hij 1s
vrijdag l6de Januari in stilte begraven met slechts
familie en in het bijzijn van de mensen die op het
laatst hem hebben bijgestaan. Aadje
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Amsterdam, 31 januari 2009

Beste Ary en Willem,

Zie hieronder mijn standaardmail als antwoord op de reacties op vaders overlijden die wij

mochten ontvangen.

‘Heel veel dank voor jullie medeleven, die we zojuist per brief ontvingen. Nu de dag van de
begrafenis van vrijdag 12 januari bij mij verinnerlijkt is, daagt het bij mij dat mijn vader niet
meer onverwacht zal bellen met een vraag.

De foto van mijn vader aan de lunchtafel werd op zaterdag 10 januari jl. genomen. Hij rookte
's-ochtends nog een sigaartje en aan tafel dronk hij een glas wijn, een picpoul uit de
Languedoc. Hij ging er ook prat op zo oud geworden te zijn zonder zich het sigaren roken en
het drinken van wijn en borrels te moeten ontzeggen.

Terzijde een grapje: Patiént komt bij de dokter,

Dokter: Als u echt langer wil leven moet u onmiddellijk stoppen met roken en het drinken van
bier, wijn en borrels !

Patient: Echt waar dokter, blijf ik dan echt langer leven als ik niet meer rook en geen
alcoholische dranken meer drink ?

Dokter: Neen, U blijft niet langer leven, maar het lijkt langer.

Hij vreesde de dood niet. Nu iets anders. Vrijdagmorgen 23 januari zagen Vera en ik de film {uit
2007) in het filmmuseum in het Vondelpark met de titel: And When Did You Last See Your
Father? Ook toevallig en een aanrader als je de kans krijgt die te zien.

Veel liefs en groeten, Vera & Aad



