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[k zit mij voor het vensterglas

onnoemelijk te vervelen.

Ik wou dat ik twee hondjes was,

dan kon ik samen spelen. Michiel van der Plas

Van jullie ouders hebben Adriaan en zijn vrouw Vera een oeboortekaartje
ontvangen met de heugelijke tijding van jullie beider geboorte op 11 februari
2019: EEN TWEELING !! Met z’n tweeén kan je altijd samen spelen.

De beste wijze, dacht ik, om jullie te verwelkomen op de planeet Aarde is door
aan jullie een brief te schrijven. Een brief, moet je weten, is een papier waarop
vluchtige gedachten kunnen worden vastgelegd en aldus ruimte en tijd kunnen
overbruggen. Ter illustratie: ik schrijf jullie vandaag in het jaar 2019 en naar alle
waarschijnlijkheid zullen jullie deze brief pas over 18 jaar in het jaar 2037 lezen.
Ik kan mij voorstellen dat jullie dan toch zouden willen weten wie de briet heeft
geschreven?

De 78 jarige schrijver van deze brief is de acht jaar oudere broer van jullie
orootvader Willem, dus ook een Dirkzwager. Adriaan Daniél 1s zijn naam.

én van de essentialia van een brief is de mate van bekendheid met de atzender
bij de ontvanger en dat bepaalt onmiddellijk de mate van geinteresseerdheid
naar de inhoud.

Als jullie mij zouden vragen een profiel over mijzelf te schrijven, dan zou 1k
mijn toevlucht nemen tot een citaat uit het boek ‘Dode Zielen” van de Russisch
schrijver Gogol ((1809-1952).

Quote: ‘Ik heb nooit een bepaalde ondeugd bezeten, sterk genoeg om duidelijk
bij mijn overige ondeugden af te steken, evenmin als 1k oo1t een sprekende
deugd in mij heb kunnen ontdekken die mijn karakter zou hebben gedomineerd:
daarentegen is er in mij altijd een conglomeraat geweest van alle mogelijke
laaghartigheden iedere slechts in een geringe dosis aanwezig, maar in zulk een
verscheidenheid als ik nog nooit bij een ander heb aangetrotten. God heetft mij
bedeeld met een rijk geschakeerde natuur. Hij heett ook, reeds van mijn
oeboorte af, een aantal goede eigenschappen in min ziel gelegd, maar de beste
daarvan, waarvoor ik Hem slechts danken kan, 1s de drang in mij geweest om
een beter mens te worden’ Einde quote Tot zover over de atzender.
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Eigenlijk is het vreemd, dat de planeet Aarde deze naam heeft, terwijl % van

haar oppervlakte uit zee bestaat. Planeet ‘Zee’ zou een toepasselijker naam Z1jn.
Jullie willen zeker weten wat een planeet is? Nu dan: Een planeet is een niet
zelf-lichtgevend hemellichaam van vrij groot formaat dat in ons zonnestelsel
zelfstandig om de zon wentelt.

Voor zover ons tot nu toe bekend is, is er maar één planeet in het hele
universum, met haar miljarden zonnestelsels, waarop ‘leven’ mogelijk is en dat

1s de onze.
Om een idee te geven hoe groot de planeten in ons zonnestelsel ten opzichte van

elkaar en t.0.v. van de zon zijn, als wel de afstanden t.0.v. de zon, zullen we hun
werkelijke afstanden tot de zon in het hemelruim delen door het getal van €en
miljard (een 1 met 9 nullen) om op een begrijpelijke manier de verhoudingen in
ons zonnestelsel te begrijpen. Ik benadruk ‘ons’ zonnestelsel. In het heelal
bestaan er ontelbaarveel zonnestelsels, die wij buiten beschouwing laten.

—

De aarde, waarop we wonen, schrompelt dan ineen tot een knikker met een
middellijn van ruim één centimeter. De maan, die niet groter is dan een kraaltje
van 3,5 millimeter, staat op een afstand van een kleine veertig centimeter. En de
zon, de ster die onze bron van licht en warmte is en waar alle planeten omheen
bewegen, is 1,4 meter groot en bevindt zich op 150 meter afstand.

De negen planeten in het zonnestelsel hebben nogal uiteenlopende afmetingen.
Pluto is de kleinste: in het model zou hij slechts twee millimeter groot zijn
(kleiner dan de maan). Jupiter en Saturnus zijn met 14 -en 12 centimeter
middellijn de grootste planeten. Alle negen planeten zouden gemakkelijk in een
schoenendoos passen, maar wanneer we z¢ op de juiste onderlinge afstand
plaatsen, zijn ze verdeeld over een gebied van 12 kilometer!

Als we op diezelfde schaal ‘van €én op €€n miljard’ ook de sterren een plaatsje
willen geven, dan moeten we die op 10.000 kilometer afstand zoeken.

(citaat uit het boek ‘Klein en Groot’ van Govert Schilling

Zie zo. nu weet je waar jij de rest van je leven zal doorbrengen.

Dit ter inleiding. Nu begint de brief pas echt.

Mede namens zijn 74 jarige echtgenote Vera Dirkzwager, heet de schrijver van
deze brief jullie beiden van harte welkom op de overbevolkte planeet *Aarde,’

waar nu 7,2 miljard mensen wonen.

Jullie zijn vandaag 148 dagen oud en jullie staan, of beter gezegd, jullie liggen

aan het begin van het leven.
[n dat begin hebben jullie nog geen plichten en alleen maar rechten.

Dat geeft je de ruimte/tijd om heel veel te leren. Als ik mij bedenk hoeveel
jullie de komende 4 a5 jaar zullen gaan leren, dan bewonder 1k
de ‘mens’ als creatie.
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Jullie gaan een taal leren. Ter illustratie in de grote mensen wereld, kan deze
prestatie vergeleken worden met het in 4 a 5 jaar vloeiend leren spreken van de
Chinese taal door, bijvoorbeeld, jullie vader, waar hij qua grammatica en
Chinese karaktertekens geen enkele affiniteit mee heeft. Dat kan hij natuurlijk

niet en des te meer bewondering heb ik dan voor jullie !

Behalve het leren van een taal, gaan jullie leren lopen, zingen, tellen en leren
zwemmen. Allemaal spannende dingen. Maar als jullie nog ouder geworden
zijn, wordt het leven nog spannender.

Wij leven vandaag de dag in een automatiseringsrevolutie, veroorzaakt door de
informatietechnologie. Dat brengt grote veranderingen te weeg in ons dageljjkse
bestaan.

Het wereldbeeld over 20 jaar (dus in 2039) zal opmerkelijk anders zijn, dan de
wereld waar wij nu in leven. Om maar eens een ding te noemen: Auto’s kunnen
zonder bestuurder naar hun geprogrammeerde bestemming rijden.

Het rijbewijs kan als een historisch document, naast de langspeelplaat, de
telefoon met de draaischijf en de typemachine in een vitrine van een museum
tentoongesteld worden.

Op onze planeet Aarde is heel veel te bewonderen en er wonen ook heel veel
lieve mensen. Maar de allerliefste mensen zijn toch wel mama Sophie en jullie
vader Olivier. Zij zullen voor jullie zorgen totdat jullie zelf groot zijn. Z1j zullen
jullie met raad en daad terzijde staan en jullie troosten als jullie verdriet hebben.

Eén van de 7 barmhartigheden is het kleden van de naakten. Daar jullie niet
gekleed op deze wereld binnengetreden zijn, meenden

tante Vera en oom Aadje dat een ‘Petit Bateau’ outfit jullie van pas zal komen.
Pieter & Julie, heel veel goeds toegewenst in jullie leven en vergeet vooral niet
onze groeten over te brengen aan jullie moeder en vader.

Tot slot van deze brief ben ik nu aangekomen om aan het begin van jullie leven

onze wens uit te spreken:
‘Groei voorspoedig op en geniet van een onbezorgde jeugd !

P.S. als je deze brief over 18 jaar leest dan is de schrijver van deze briet,
Deo Volente, 96 jaar.
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