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1T PDon'T

MEAN A THIN (r
\BAT. AN T DT

THAT SwWING.

'En toch bestaat er onloochenbaar een paradijs van het
hart, een geluk dat de geest, of de ziel, of zelfs
net lTichaam ondervinden als zij bevrijd zijn van zo
goed als alle nutteloosheid en dat geluk dat aan alle
woorden ontsnapt houdt op een onverklaarbare manier
bij sommige mensen stand te midden van de wanhoop
over het lijden van de wereld, waarvoor geen woorden
bestaan. Maar dat zijn geen onderwerpen waar je in
een gesprek zo makkelijk over praat."

Pilgrims Progress
John Bunyan
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