Van: "A.D. Dirkzwager" <djatirot@me.com>
Onderwerp: Doorst.: 23 januari versus 1 februari
Datum: 28 januari 2019 om 11:35:42 CET

Aan: Floris Dirkzwager <floris.dirkzwager@me.com>

Beste Floris,

Het wonder is geschied ! De ezel uit het sprookje van Grimm is
semetamorfoceerd in een computer of te wel de ‘digitale trader.’
Vera en ik feliciteren jou en het hele team met het bereiken van jullie
doelstelling. Vera & Aadje

‘Tafel dekje , Ezel strekje’ Sprookje van Grimm

quote

Intussen was de tweede zoon bij een molenaar in de leer gekomen. Toen zijn leerjaren voorbij
waren, zei de molenaar: "Omdat je je zo goed gedragen hebt, krijg je een ezel van me. Maar
het is een bijzondere ezel. Hij trekt geen wagen; hij draagt geen lasten." - "Waar is hij dan
goed voor?" vroeg de jongeman. "Hij maakt goud," zei de molenaar, "als je hem op een doek
zet, en je zegt "Ezeltje, strek je" dan komt er goud uit, uit z'n bek en van achteren." - "Dat is
mooi," zei de jongen, bedankte de molenaar en trok de wereld in. Als hij geld nodig had,
hoefde hij alleen maar tegen zijn ezel te zeggen: "Ezeltje, strek je," dan regende het
goudstukken, en het enige wat hij ervoor doen moest, was ze op te rapen. Waar hij ook kwam,
was 't beste voor hem net goed genoeg, hoe duurder hoe liever, en hij had altijd een zak vol
geld. Toen hij zo een poos in de wereld geleefd had, dacht hij: "Nu moest je eigenlijk weer
eens naar je vader gaan; als je met de ezel komt, zal hij zijn woede vergeten en je weer bij
zich nemen." Unquote




