Van: Floris Dirkzwager <floris.dirkzwager@me.com:>
Onderwerp: 75 jaar

Datum: 15 augustus 2016 21:38:37 CEST

Aan: A D Dirkzwager <djatirot@me,com:>

Aadie,
lleve vader,

Allereerst gefeliciteerd met je jaardag. Het is nog geen 18 augustus, maar toch, IK
dring zo voor op de velen die je nog zullen feliciteren de komende dagen..Het IS een
kroon jaar, zoiets dat alleen in Zeeland wordt gevierd; ik denk Ab & Grqotje. Dit en
nog vele vele kleine en grote dingen heb jij mij in 46 jaar bijgebracht,ndle. |
IK,"getrokken van jouw bouillon” , overgenomen heb en maken wie mij wie ik ben.

Misschien is het daarom wel dat ik heb gemeend een keertje over mijn gevoel te
spreken. Dat is niet lichtzinnig gebeurd. Het is een heel moeilijk onderwerp, ook voor
mij om dat juist met jou te delen. Dat ons gesprek ‘oordelend' is uitgepakt en
daarmee kwetsend voor jou, is nooit mijn bedoeling geweest. Nu, achteraf bezien.
nam het gesprek een andere wending en is het anders gelopen dan ik mij had
voorgenomen. Toch was het voor mij een opluchting om openhartig te spreken.

Maar ik heb ook erg veel spijt dat jij je door mij gekwetst voelt. Dat is mijn fout en
daarvoor mijn excuus. Mijn gevoel zal niet veranderen, en ik hoop dat wij hierover in
de toekomst nogmaals kunnen praten, maar het is mij niet waard om de relatie met

mijn ouders hiervoor op het spel te zetten.Tot over 1.5 week in Bries, gefeliciteerd
met 75 jaar,je zoon, floris



