Verslag nr 1

De Fietsclub

Aanwezig:

Vera en Aadje Dirkzwager djatirot@dds.nl

Liesbeth en Maarten Frankenhuis frankenhuis@xs4all.nl

Vivian en Pieter von der Horst pieTervonderhorsf@wanadoo.nl
Lisijanna en David van Weel d.v.weel@chello.nl

Afwezig:

Hannelies Kruijff jekruijff@tiscali.nl (met goede reden)

Na lang gedelibereer heeft de fietsclub zich geconstitueerd als volgt:

1. De naam van de fietsclub is 'De Fietsclub'.

> De Fietsclub bestaat uit negen leden en allen zijn voorzitter.

3. Twee maal per jaar wordt er een fietstocht georganiseerd door de
voorzitter van dienst.
Eén fietstocht zal gehouden worden in de maand Juni en één tocht
wordt georganiseerd in de maand Oktober.

4. De tochten geschieden per fiets en er zal nimmer op enigerlei wijze

een wedstrijdelement aan verbonden zijn.
5. Ter voorkoming van zadelpijn wordt er tijdens de tochten minimaal

één maal gepauzeerd worden en vele malen gestopt.

6. De voorzitter van dienst mag voor de tocht, die hij/zij organiseert,
één echtpaar als gast uitnodigen. Dit echtpaar kan voorgedragen
worden om toe te treden, maar het is geen vanzelfsprekendheid dat
ze bij de kern gaan behoren. Algemene instemming van leden is vereist
om te kunnen toetreden.

7. Er is geen contributie verschuldigd. De Fietsclub zal geen ' kas’
beheren.

8. Van iedere tocht zal een verslag gemaakt worden door de voorzitter
van dienst of door een gedelegeerde.

Verslag van de fietstocht van 1 Juni 2005

1 Juni 2005 was een memorabele dag. Die dag vond er voor het eerst in het
land een referendum plaats over de toekomst van Europa. Je was voor de
nieuwe Grondwet dan stemde je JA. Was je ‘teugen’' , dan stemde je NEEN.



Het weer liet zich goed aanzien. Het zou een zonnige dag worden met een
temperatuur van tussen 16 en 18 graden Celsius en het zou niet fe hard
waaien. Pas aan het einde van de dag werd er regen voorspeld.

Om 10.00 uur am werd er verzameld ten huize van Maarten en Liesbeth,
waar we gastvrij met koffie met appeltaart in de tuin werden ontvangen.
Het was er zo gezellig dat enigen zich afvroegen, waarom we nog zouden gaan
fietsen.

Het voorstel van Aadje om de JA stemmers tegen de klok in en de NEEN
stemmers met de klok mee de route te laten fietsen werd niet serieus
genomen. De indiener trok het voorstel onmiddelli jk in.

De geplande tocht door de voorzitter van dienst, Maarten, zou ongeveer 30
km zijn. Halverwege zouden we pleisteren in het Wapen van Ilpendam. Vivian
gaf te kennen dat ze slechts 15 km, de tweede helft mee zou fietsen.

Liesbeth bleef Vivian gezelschap houden.
David en Lisijanna huurden in Broek en Waterland fietsen, goede fietsen

voor €8,- per fiets

Om 11.15 uur gingen we gezessen op weg. We fietsten door het centrum van
Broek en Waterland met de prachtige houten huizen langs de grazige
veenweiden, bekleed met koeien richting Zuiderwoude.

Om 11.35 uur reden we Zuiderwoude binnen en stopten een moment om rond
te kijken.

Zuiderwoude is het oudste dorp in Waterland en telt slechts 263 inwoners.
Het dorp heeft een imposante kerk uit 1877 voor dit inwoner aantal.
Wederom ontdekten we een paar prachtige houten huizen in dit dorp.
Niemand had nog zadelpijn, daarvoor hadden we nog te kort contact met het
zadel gehad.

Dus gingen we fietsend langs het Noord-Friese grasland op weg naar
Monnickendam.

12.15 uur reden we door het vriendelijke Monnickendam, een stad je dat 650
jaar geleden stadsrechten heeft verkregen. Tijd voor 'sightseeing’ kregen we
niet van Maarten, daar we langs grazige weiden, via Overleek, tijdig in
Ilpendam moesten arriveren om daar Vivian en Liesbeth te treffen.

13.00 uur arriveren we in Ilpendam. In het Wapen van Ilpendam mogen we op
het terras ons restaureren met hap en drank.



De wonderbaarlijke harmonie in het gezelschap bleek overduidelijk uit het
feit dat Vivian en Liesbeth, en de rest van het gezelschap met slechts een

halve minuut tijdsverschil bij de uitspanning arriveerden.

Ons fietsmoyenne ligt niet hoog omdat er onderweg regelmatig wordt
gestopt om naar een vogel te kijken. Zo zagen we: Nijl- als wel grauwe
ganzen, zwanen, meerkoeten, waterhoent jes, vele eenden met als speciale
vermelding de slobeend, meeuwen, merels, spreeuwen, mussen, kwikstaarten,
scholeksters. tureluurs met rode poten, grutto’s, futen, visdief jes en één
aalscholver op een paaltje in de Gouwzee.

En toch ben ik van mening dat je de weidevogels beter van dichtbij in Artis
kan bewonderen met ook nog lepelaars, die we op onze tocht niet gezien
hebben.

14.00 uur stapten we weer op de fiets, namen de pont @ € 0,50 pp over het
Noordhollandsch kanaal en volgden we de weg door het natuurgebied
Ilperveld en door het recreatiegebied Het Twiske. Het is een schitterend
landschap met vele plassen en rietkragen. Via Landsmeer en natuurlijk weer
een pont & € 0,27 pp over het kanaal koersten we af op Broek en Waterland.
Waar we begonnen, eindigden we ook.

16.00 uur Inde tuin van Maarten en Liesbeth werden grote potten thee
aangedragen om de dorstige kelen te lessen.

17.15 uur gingen we per auto naar Zuiderwoude waar we ontvangen werden
in de Suyderwou's wijnloods door de uitbater Ben van Leeuwen. Ben kan zeer
onderhoudend over wijn praten en je mag nog proeven en kopen ook.

18.45 uur verplaatste we ons naar het pannenkoekenhuis ‘De Witte Swaen' in
Broek en Waterland, waar we gezamenlijk de dag afsloten. Dit huis werd
gebouwd in 1596 en is het oudste type woonhuis in Noord-Holland.

Een ieder was opgetogen over deze bijzondere dag. Te meer, daar het pas
aan het einde van de dag, zoals voorspeld, begon te regenen.

Veel dank voor de absoluut superbe organisatie van Maarten en Liesbeth.
Naschrift van Maarten:

Het zal de andere voorzitters grote moeite kosten om de organisatie van
deze dag te evenaren, laat staan te verbeteren.



