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Floris,
jouw oordeel kennelijk over “mijn attitude in de wereld” kwam als een donderslag bi
heldere hemel.

Voor zover ik mijzelf kan beoordelen meen ik dat ik mij ingezet heb voor de
(om de engelse uitdrukking maar eens te gebruiken) ‘common good’, m.a.w.

mijn ‘ik’ stond niet voorop in mijn handelen.

Echter ik onderschrijf Voltaire’s bekende devies: Ecrasez I'lnfame! (Vermorzel het
eerloze) duidt op alle instellingen die niet via "le bon sens" (het gezonde verstand,;
de rede/ratio) handelen en denken.

Ik heb jouw oordeel als een vooroordeel beoordeeld en besloten dat te
accepteren als gevolg van een miskenning van het onderscheid van oorzaak
en gevolg.

Een Kip sprak peinzend tot een ei.:

‘Wie was er eerder: ‘Ik of jij?’

De wijsbegeerte mag misschien

op deze vraag geen antwoord zien,

maar ik heb, wat men ook mag zeggen,

nooit een ei een Kip zien leggen.” (Keess Stip)

Jouw excuses zijn hierbi] geaccepteerd en ik, zowel als Vera, verheugen ons op
onze get-together met de familie in Bries op zaterdag 27 augustus hetzij op de lunch
het zij 's-avonds omstreeks 17.00/18.00 uur afhankelijk van het sportprogramma van
Tessa/Mare en Hanna.

ton pere Aadje

Op 16 aug. 2016, om 06:55 heeft A D Dirkzwager <djatirot@me.com> het volgende geschreven:




