Het is geen lafheid, noch kleinmoedig falen,
wanneer een mens, vermijdend wreder nood,
zijn leven schuwt en zoekt de dood.

Beter te sterven mild van harte,

dan onontwijkbaar leed te tarten,

tot schd van geest en waardigheid.

Hoe dikwijls heeft de dood hiervan bevrijd?

Doch velen die zijn hulp misprezen,
weten nog niet hoe zoet hij soms kan wezen.

Guliano de Medici + 1525
(vertaler onbekend)
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