/3 6e¥ 97

Jan Goderie h.t. secretaris van het
eerbiedwaardige gezelschap ‘De Bierkegels’

Valkrustdreef 35
4835 MD BREDA.

B o

formele opzegging van het lid Dirkzwager

allereerst weest gegroet en door jou groet ik alle kegelaars. Mocht je get\yijfcld. hebben aan
mijn aards bestaan, deze brief is een teken van leven. Het schrijven van brieven 15 €€ voorrecht
van de stervelingen en zover mijn kennis reikt, is dit voorrecht onthouden aan de goden
Sedert onze laatste ontmoeting ben ik metterwoon naar Amsterdam verhuisd.
Nieuw adres: Keizersgracht 702D
1017 EV Amsterdam
tel. 020-422 1870

fax. 020-4221871
Na in Rotterdam tweemaal de ervaring meegemaakt te hebben om door mijn broodheer als “res
derelicta’ (klinkt beter dan bij de vullis bakken gezet te zijn) behandeld te zijn en ik meende dat
ik mijn heil elders moest zoeken, herinnerde ik mij de filosofische uitspraak van Johnny
" Jordaan: ‘Beter in Mokum zonder poen, dan in Parijs met een miljoen! De hoogte van het
bedrag op mijn spaarbankboekje beschouwend. kon het niet anders dan Amsterdam worden,
anders was ik misschien ook wel op weg naar Parijs in Belgié gestrand.
Het scheiden van een gezelschap dat als doelstelling heeft het omver werpen van kegels en niet
van mensen valt mij niet licht. Ik streefde de laatste jaren reeds naar onthechting, een soort
nirwana concept, opdat de opzeggirg van de formele band geen traumatische diepe wonden te
weeg zou brengen. In de trant van: "Old soldiers never die, they just fade away” hoopte 1k

ongemerkt te vervagen.
Ik constateer dat er geen begin zonder einde is. Na een sericuze afweging gemankt te hebben,

daarbij indachtig aan de vele uren in uw midden doorgebracht, laat ik u weten dat ik niet langer

zal behoren tot het gezelschap: De Bierkegels.
Ik groet u met de wens dat het gezelschap tot in lengte van dagen moge groeien en bloeien
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Adriaan D Dirkzwager
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