Van: A.D. Dirkzwager djatirot@me com &
Onderwerp: Impromptu
Datum: 26 september 2018 om 12:08
Aan: Gualtherie van Weezel Hans h qualtherie @ gmail com

Ank & Hans, globetrotters en dus ‘Greenhouse gas emission, producers,
In Nederland houdt men er rekening mee dat de ijskappen aan de polen
sneller smelten dan eerst werd aangenomen met als gevolg dat binnen
100 jaar de zeespiegel wel met drie meter zou kunnen stijgen.

Nu wonen Vera en 1k in een appartement op de gracht 15 meter boven
straat niveau. Ik zal dan wel tijdig een boot laten ophijsen op het
dakterras en bij de burgerlijke stand mijn naam Dirkzwager in Noach
laten wijzigen.

Aan het einde van het jaar wordt het binnenlandse posttarief voor een

brief tot 20 gram verhoogd met 11 cent. De met hand geschreven brief
zal tot het verleden gaan behoren. In ieder geval het worden ‘collectors
items’.

‘Bon voyage’ wensen Vera en ik jullie voor alle reizen die jullie nog in
2018 maken, Groet Aadje
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Kennt man die Rache nicht. d,{ . 2yAn (‘y ot o
Und 1st ein Mensch gefallen, L .
Fihrt liebe thn zur Plifcht, M

Dann wandelt er an Freundes Hand \'M
Vergniigt und froh ins bess’re Land,

In diesen heil’gen Mauren,

Wo Mensch den Menscen liebt,
Kann Kein Verriter laurn,

Weil man den Feind vergibt,
Wen solche Lehren nicht erfreun.,
Verdienet nicht ein Mensch zu sein.




